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DE WOLK VAN
CHARISMATISCHE
VERNIEUWING

Editie 3 ligt nu in uw handen! Wederom hopen
we u te inspireren en mee te nemen in deze
beweging.

Het lijkt alsof er geen einde aan komt: een golf
van charismatische vernieuwing trekt door het
land. Maar moeten we daar blij mee zijn? Voor
wie ons goed kent, is het duidelijk dat ons hart bij
deze beweging ligt. Tegelijkertijd ligt ons hart
ook bij alle kerken en gemeenten die samen 'De
Kerk' vormen. En juist die kerken lijken moeite te
hebben met deze ontwikkeling. Kerken zijn vaak
gebouwd op gewoontes, tradities en niet te
vergeten de Bijbel. Hoe verder de charismatische
vernieuwing zich ontwikkelt, hoe groter de kloof
lijkt te worden tussen deze beweging en de
gevestigde kerk. Dat probleem speelt eigenlijk al
zo'n 2000 jaar. De beweging is nauwelijks te
controleren en veel zichtbaarder dan men
misschien denkt. Het voelt bijna als een strijd
tussen organisatie en organische groei. Niemand
lijkt echt te weten hoe hiermee om te gaan. En
daar zit precies het probleem.

Stel je voor hoe krachtig het zou kunnen zijn als
de charismatische invloeden een plek zouden
krijgen binnen de georganiseerde kerk. Hoeveel
impact dat zou kunnen hebben in een wereld die
steeds meer in beweging komt. Kunnen we
samen sterk staan? Wij geloven van wel! Maar dat
lukt alleen als we verder kijken dan onze eigen
vertrouwde kaders. Het vraagt om mensen die
durven voorop te lopen. En we zijn ervan
overtuigd dat dit kan, omdat Jezus zelf zo
verlangde: "Laat hen allen één zijn." Zullen we dit
hastreven?

Leo & Jasmijn van Wi

Arie de Rover
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COLUMN

Waar is onze eenheid?

Soms lijkt de verbinding tussen christenen mijlenver weg. Maar toch bidt Jezus
vurig om eenheid. Het is daarmee een bijbelse opdracht. Maar hoe doe je dat? Jan

Pool, ‘vader des bedieningen’ schreef er deze column over.

Hoe bewaren we eenheid?

"Span u in om door de samenbindende kracht van
de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft:
één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op
grond van uw roeping, één Heer, één geloof, één
doop, één God en Vader van allen, die boven allen,
door allen en in allen is." (Ef. 4:3-6 NBV)

Paulus roept ons op om de eenheid te bewaren. Hij
schrijft dat het een eenheid is die de Geest geeft,
maar zegt dat wij ons moeten inspannen om die
eenheid te bewaren. Dat blijkt niet zo eenvoudig. Het
is soms schokkend om te zien hoe christenen
tegenover elkaar staan en elkaar bestrijden. Er zijn
genoeg gevoelige thema’s waar we over van mening
kunnen verschillen, zoals eindtijdvisie, LHBTIQ+, de
vrouw in het ambt, het koninkrijk nu of in de
toekomst, en de vraag of God altijd geneest. De
meningsverschillen over deze thema’s leiden vaak
tot heftige discussies, en daar maak ik me zorgen
over. Niet vanwege het feit dat er meningsverschillen
zijn, maar over de polarisatie die hierdoor ontstaat. Ik
maak me grote zorgen over de manier waarop we
elkaar bestrijden, veroordelen en in kampen
plaatsen. Dit zorgt voor verdeeldheid in de kerk van
Nederland.

Hoe kunnen we de eenheid bewaren?
Daar is geen eenvoudig antwoord op te geven. Ik wil
een aantal aspecten kort met jullie delen. Dit zijn
mijn observaties. Het kan goed zijn dat jij er heel
andere gedachten over hebt en we dus van
standpunt verschillen. En dat brengt me al bij het
eerste aspect.

Botsende standpunten hinderen eenheid.

Je moet tegenwoordig overal een standpunt
over hebben. Ben je voor of tegen de vrouw
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in het ambt? Ben je voor Israél of voor de
Palestijnen? Als je bewogen bent met de Palestijnse
burgers, word je als anti-Israél gezien. En als je pro-
Israél bent, word je als anti-Palestijns gezien. Ben je
voor of tegen homohuwelijken? Je staat of achter de
Nashville-verklaring, of achter het inzegenen van
homohuwelijken. Wat is jouw standpunt? Jezus
wordt bij de situatie met de overspelige vrouw ook
gedwongen om een standpunt in te nemen. Moet ze
wel of niet gestenigd worden? Als Jezus zou zeggen
dat ze haar moeten stenigen, zouden ze kunnen
zeggen: "Waar blijf je dan met je mooie boodschap
van genade?" Als Hij zou zeggen dat ze genade
moeten schenken, zouden ze kunnen zeggen: "Maar
je hebt toch gezegd dat je gekomen bent om de
wet te vervullen?" Ze wilden Hem in de val lokken.
Maar Jezus maakte een schijnbeweging waar zelfs
Messi niet aan kan tippen - een Messiaanse
schijnbeweging. Hij zegt: "Wie van jullie zonder
zonde is, laat die als eerste een steen naar haar
werpen" (Joh. 8:7b NBV). Jezus weigert op dat
moment om stelling te nemen. Hij kiest de

radicale middenweg, of
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eigenlijik een hogere weg.
ledereen druipt af, en dan zegt Hij
die prachtige woorden tegen de
vrouw: "Heeft niemand je
veroordeeld? Ook ik veroordeel je
niet." (Joh. 810 NBV). Hij geeft
haar vervolgens wel een
duidelijke boodschap mee: "Ga
heen en zondig niet meer."

Je kunt trouwens totaal
verschillende standpunten
hebben, het hartgrondig met
elkaar oneens zijn en toch één
zijn. Tijdens de coronacrisis had ik
bijvoorbeeld pittige discussies
met vrienden over vaccineren en
complotten. Uiteindelijk zeiden
we tegen elkaar: “Let's agree to
disagree.” Laat dit geen
verdeeldheid tussen ons brengen!

2 Niet luisteren hindert eenheid.
"Geliefde broeders en zusters,
onthoudt dit goed: ieder mens
moet zich haasten om te
luisteren, maar traag zijn om te
spreken, traag ook in het kwaad
worden. Want de woede van een
mens brengt niets voort dat in
Gods ogen rechtvaardig is." (Jak.
1:19-20 NBV)

Een van de kernwaarden van een
bekende kerk luidt: “Ontmoeting
komt voor standpunt.” Ze zeggen
niet: “Wij hebben geen
standpunten” of “We willen onze
standpunten niet delen,” maar ze
willen je eerst ontmoeten. Laten
we eerst naar elkaar luisteren en
elkaar leren begrijpen. Dat mis ik
tegenwoordig. We luisteren niet
meer naar elkaar. We hebben ons
standpunt al bepaald, graven ons
in en bestrijden elkaar. Dit
verhindert eenheid.

Het is belangrijk om vragen aan
de ander te stellen. Probeer
erachter te komen hoe hij/zij tot
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dat standpunt is gekomen. Luister naar zijn/haar
motivatie en overwegingen en kom niet meteen met
jouw standpunten. Het belang van luisteren is
nauwelijks te overschatten. |k las eens de uitspraak:
"Wie niet bezig is beter te luisteren, is bezig doof te
worden." Door te luisteren wordt een tegenstander
een mens in plaats van een opvatting. Door te
luisteren geef je erkenning en respect aan de ander. Je
geeft de ander ruimte om zijn/haar gedachten en
gevoelens uit te drukken, en dat creéert een diepere
verbinding en een hechtere relatie, wat bijdraagt aan
onderling vertrouwen.

lemand die luistert, is ook bereid om te leren en
zijn/haar standpunt te herzien! De kerkgeschiedenis
laat zien dat theologische standpunten kunnen
veranderen. Denk aan Luthers nieuwe inzichten over
de behoudenis en het eeuwenlange standpunt over
de kinderdoop. In de 16e eeuw kwamen de
anabaptisten tot andere inzichten over de doop. Ook
het standpunt over de rol van de vrouw is in veel
kerken veranderd. Standpunten kunnen veranderen,
maar dan moet je wel bereid zijn om te luisteren! "Wie
wijs is, zal horen en inzicht vermeerderen." (Spr. 1:5
HSV)

Jezus zegt dat wij elkaar moeten
liefhebben zoals Hij ons lief heeft gehad...

3 Emotionele verwonding blokkeert eenheid. De
meningsverschillen die we hebben over verschillende
thema’s leiden regelmatig tot heftige discussies en
veel boosheid. Waar komt die boosheid toch
vandaan? Een poosje geleden moest ik denken aan
een situatie uit het leven van David. Toen hij moest
vluchten voor koning Saul, vormde zich een klein
leger van zeshonderd mannen rondom hem. Wat voor
mannen waren dat? In 1 Samuel 22 vers 2 staat over
hen: "Ook allerlei mensen die in moeilijkheden zaten,
schulden hadden of verbitterd waren, sloten zich bij
hem aan."

Het waren mannen met een rugzak, mannen die
ergens in hun leven gewond waren geraakt en
daardoor verbitterd waren. In de grondtekst staat dat
ze bitter van ziel waren. Later zal Husai, een raadgever
van Absalom, tegen hem zeggen: "U kent uw vader en
zijn mannen, dat zij helden zijn, en dat zij bitter van
gemoed zijn.." (2 Sam. 17:7 HSV).

Deze mannen behaalden grote successen onder
leiding van David. Maar op een dag sloeg het noodlot
toe. Hun stad werd aangevallen, hun vrouwen en
kinderen werden meegenomen, en de stad werd in as
gelegd. Toen David en zijn mannen terugkwamen,
waren ze compleet ontredderd en huilden ze tot ze
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geen tranen meer over hadden. Maar toen kwam er
enorme woede in hen op. Ze zochten een schuldige
en besloten David te stenigen.

Waar kwam die woede vandaan? Boosheid is vaak een
uiting van onderliggende frustraties, onverwerkt
verdriet en pijn.

Zou het kunnen dat er ook nu veel pijn bij mensen zit?
Zou dat een van de oorzaken kunnen zijn van de
boosheid die we tegenwoordig zien? Gewonde
mensen kunnen zich moeilijk verbinden in eenheid
met anderen. Het betekent niet dat je alleen maar in
verbinding kunt zijn als je emotioneel gezond bent,
maar het erkennen van innerlijke verwonding en
kwetsbaarheid helpt om te groeien in verbondenheid.

4 Gebrek aan liefde blokkeert eenheid. "Bovenal,
kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een
volmaakte eenheid maakt." (Kol. 3:14 NBV)

Paulus zegt dat liefde geduldig en vriendelijk is, dat ze
niet beledigt, zich niet laat kwaad maken, en altijd
blijft vertrouwen. Jezus was vol van die liefde. Zelfs
degenen die Hem verraadden, bleef Hij liefhebben.
Jezus zegt in Johannes 15:12 dat wij elkaar moeten
liefhebben zoals Hij ons heeft liefgehad. Die radicale,
onvoorwaardelijke liefde komt alleen voort uit een
innige verbondenheid met Jezus.

Verbroken mensen zijn zich bewust van
hun afhankelijkheid van God...

5 Een tekort aan de heerlijkheid van God blokkeert
eenheid.

"En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij
gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn; Ik
in hen en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn..." (Joh.
17:22-23 HSV)

Jezus zegt dat Hij zijn discipelen de heerlijkheid heeft
gegeven die Hij zelf van de Vader had ontvangen.
Deze "heerlijke aanwezigheid van God" is volgens
Jezus verbonden aan eenheid.

Hoe kan deze overweldigende aanwezigheid van God
toenemen? God voelt zich aangetrokken tot
verbroken mensen. Jesaja verwoordt dit prachtig:
"Want zo zegt de Hoge en Verhevene, Die in de
eeuwigheid woont en wiens naam heilig is: Ik woon in
de hoge hemel en bij de verbrijzelde en nederige van
geest, om levend te maken de geest van de nederigen,
en om levend te maken het hart van de verbrijzelden."
(Jes. 57:15 HSV).

Verbroken mensen zijn zich bewust van hun
afhankelijkheid van God. Zij hebben zichzelf aan Hem

overgegeven, wat ruimte schept voor Gods
aanwezigheid en eenheid in de kerk.
www.dedonk.com
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“Wie oren heeft...”

Een van de eerste profetische woorden die ik ontving,
had een diepe impact op mijn leven. Het kwam uit
Jesaja 61: "God, de Heer, heeft mij uitgekozen. Hij heeft
mij zijn geest gegeven. Hij heeft mij gestuurd om aan
arme mensen het goede nieuws te brengen." Dit
verwijst naar Jezus, die deze profetie 700 jaar later
voorlas in de synagoge van Nazareth. Hij verklaarde
dat Hijzelf de vervulling van deze woorden was. Dit
wekte zoveel woede bij de toehoorders dat ze Hem
wilden doden, maar het was nog niet Zijn tijd.

Mooie en bemoedigende gedeelten uit de Bijbel,
maar het profetische woord voor mij had nog een
vervolg. De aanvulling zorgde voor directe impact.
“speciaal voor verslaafden” werd erbij gezegd. Ik zou,
vervuld met de Geest, aan arme mensen het goede
nieuws brengen en dan in het bijzonder aan
verslaafden. Op dat moment volgde ik een opleiding
voor opvoeding en verzorging en moest ik een
specialisatie kiezen. Op basis van die woorden heb ik
een keuze gemaakt waarbinnen het profetisch woord
zou uitkomen. In die tijd was ik wel bekend met de
termen profeet en profetie, maar jaren later besefte ik
dat ik onvoldoende kennis had van de Bijbelse
randvoorwaarden. Het toetsen van het woord omdat
ons profetisch spreken onvolkomen, dus maar voor
een deel waar zou kunnen zijn of zelfs helemaal niet
waar. Toetsen aan de Bijbel, vanuit mijn persoonlijke
relatie met God en afstemmen met anderen.

Uiteindelijk heb ik nooit in de professionele zorg
gewerkt en ben ik ook niet op een manier met
verslaafden in aanraking gekomen die zou doen
vermoeden dat deze profetie vervuld is. Hoewel ik
mijn levenskeuze gedeeltelijk baseerde op een
profetisch woord, ben ik dankbaar dat het me geen
schade heeft berokkend, maar ik heb er wel veel van
geleerd. Dit betekent echter niet dat ik geen schade
door profetie ken. Goeie genade! Het christelijke veld

Peter aan de Wiel, voorganger van Beth

Refajah in Hardinxveld schrijft voor
‘Krachtig’ zijn ervaring met profetie....

kan soms een bende zijn. Het Nieuwe Testament
spreekt vaak over profetie en profeten, en we kunnen
het niet negeren, ook al zijn er fouten. Paulus moedigt
ons aan om te streven naar de gave van profetie. Dit
geldt ook voor mij: streef ernaar, span je in. Een van de
valkuilen waar ik van geleerd heb -en nog steeds aan
het leren ben- is de verkeerde waarde toekennen aan
het gezien en gehoord worden. De gedachte dat
profetie alleen waardevol is wanneer het impact heeft
op iemand met status, of wanneer ik een
richtinggevend woord kan delen binnen de kerk, is
misleidend. Profetie is simpelweg luisteren naar God
voor anderen, en die "anderen" kunnen overal zijn. Het
is belangrijk om te blijven luisteren, ongeacht de
status of omgeving.

Ik heb gemerkt dat mijn profetische gave soepeler
stroomt in een omgeving waar de verwachting van de
Heilige Geest aanwezig is. Het is mijn verlangen dat
deze gaven ook functioneren op plaatsen waar het
geestelijke klimaat minder aanwezig is, zoals buiten
de kerk. Juist daar is het profetische spreken van groot
belang, omdat het leven geeft.

Daarvoor is geen innerlijke doofheid, maar
gevoeligheid voor de stem van de Heer nodig. Het
gaat om het ontwikkelen van een opmerkzaam en
horend hart, zodat je Gods stem kunt verstaan, zelfs
wanneer Hij fluistert. Dit vraagt om aandacht en
nederigheid. In onze tijd is aandacht een Iluxe
geworden. Overal om ons heen is er angst voor stilte,
en mensen hebben constant geluid en afleiding
nodig. Ik verwijder regelmatig apps van mijn telefoon
die eindeloze korte video's voorschotelen, omdat ze
mijn aandacht opeisen en mijn vermogen om ergens
bij stil te staan verminderen. Het draait niet om regels,
maar om persoonlijke afwegingen: wat kost het mij,
en wat levert het mij op? Ik verlang naar stilte en rust.
"Wees stil, laat los, ontspan en weet dat Ik God ben."

Profetie en profeteren zijn prachtige en noodzakelijke
gaven voor mijn persoonlijke leven en de talenten die
ik heb gekregen. De wijsheid uit het boek Spreuken
helpt me om in afhankelijkheid van elkaar en in
balans met de Bron van alle leven te blijven: "Neig uw
oor en luister naar de woorden van wijzen, richt uw
hart op Mijn kennis."

In mijn zoektocht naar Gods stem en profetie, leer ik
dat de waarde niet ligt in grootse openbaringen of
spectaculaire  momenten, maar in de dagelijkse
praktijk van luisteren naar God, voor anderen, waar
dan ook.
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Geloofshelden van de
Alblasserwaard

SERIE

De Alblasserwaard is in beweging. Een golf van
vernieuwing spoelt door de polder. En God zet zijn
mensen in om een boodschap van vernieuwing te
brengen. Eén ervan is Arie de Rover. In deze serie
over geloofshelden in de Alblasserwaard vragen we
hem wat hem drijft.

Arie de Rover is veelgevraagd spreker, schrijver en
coach. Hij werd geboren in 1961 in Hardinxveld-
Giessendam, als zoon van een binnenvaartschipper.
Hij groeide op aan de oevers van de Merwede in een
liefdevol gezin binnen de  Gereformeerde
Vrijgemaakte kerk. In een tijd waarin deze stroming
sterk investeerde in een eigen samenleving met
eigen scholen, kranten en een politieke partij.

Arie vertelt: “Ik groeide op in die vertrouwde en
ogenschijnlijk veilige wereld, zonder vragen te
stellen of we wel het juiste deden. Het was gewoon
zoals het was. Maar op mijn 33e voelde ik me
uitgeput en persoonlijk failliet. Ik kwam erachter dat
de fundamenten waarin ik geloofde, zoals
familiewaarden, mijn geloof en werk, onder mijn
voeten vandaan waren gezakt. Ik ontdekte dat het
leven om heel andere dingen draaide dan ik altijd
dacht.”

Hij las een artikel van Tim Keller waarin stond dat
het evangelie iemand diepgaand kan veranderen.
Arie vervolgt: "Maar ik zag geen verandering in
mezelf door het evangelie. Dat raakte me diep.
Tijdens een bezoek aan New York werd ik getroffen
door een preek van Tim Keller. Het voelde alsof ik in
‘Arie in Wonderland’ was beland. Ik ontdekte de
Bijpel op een nieuwe manier en vroeg me
regelmatig af: stond dit er altijd al in?”

Deze ontdekking leidde tot een pijnlijke periode
waarin Arie moest leren leven vanuit Gods genade.
"Ik leerde dat genade mijn leven kon transformeren,
en na verloop van tijd veranderde hoe ik dacht en
leefde volledig. In eerste instantie reageerde mijn
omgeving geschokt, maar uiteindelijk werd ik zelfs
ingezegend door mijn thuisgemeente om te delen
wat ik in die jaren had geleerd."
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Arie de Rover

Een polder van genade

Arie droomt nu van een ‘polder van genade’ in de
Alblasserwaard, waar het evangelie echt verkondigd
wordt als liefde en genade. "Oorspronkelijk
godsdienstige initiatieven veranderen in echtheid,
met de relatie met God als kern in plaats van uiterlijk
vertoon. Ik zie dit steeds sterker gebeuren en dat
maakt me hoopvol."

Arie beschrijft deze polder van genade als een plek
waar waarheid en genade samenkomen. “De meest
ongemakkelijke waarheden mogen naar boven
komen, maar niemand wordt veroordeeld. Het moet
voelen als een thuis waar je altijd terecht kunt, waar
je gezien wordt en serieus genomen wordt. Het zou
geweldig zijn als mensen in Nederland zeggen: ‘Ben
je al eens in de Alblasserwaard geweest? Ga
daarheen, daar luisteren ze naar je."

Maar volgens Arie is er een gevaar: godsdienstigheid.
"Het lijkt op God, maar mist net de kern van genade.
Het is een sluipmoordenaar. Juist omdat dit zo over
God lijkt te gaan, maar precies de kern van genade
mist. En als het het net niet is, dan heb je een drama
te pakken. Daarnaast is onze welvaart een nationale
uitdaging. Er zijn zoveel keuzes dat God vaak niet
nodig lijkt. Mensen vinden voldoening in geld,
succes, status en godsdienst, maar deze dingen
staan als afgoden in de weg van de relatie met onze
Vader."

“Het grootste verdriet van
God als Vader is de onvrijheid
van mensen...”

"Het grootste verdriet van God als Vader is de
onvrijheid van mensen. Onze roeping is, zoals Paulus
Zo mooi zegt, om vrij te zijn. Laat je niet weer een
volgend slavenjuk opleggen. Laat je niet leiden door
angst, je bent een kind van de Allerhoogste en Hij
zorgt voor je."

www.dedonk.com
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Arie helpt in het dagelijks leven mensen
gevangen zitten in geld, godsdienstigheid of trauma
om hen te helpen ontdekken dat ze geliefd zijn ¢
dat er voor hen een vrij leven bestaat. "Of i eze
als een geloofsheld zie? Absoluut niet. Voor mij
heldendom iets waarbij mensen alles zelf
Geloof is juist dat je jezelf volledig laat red ‘:t
liefde. Het draait om bevrijding van je ego. En dat’is -
al een behoorlijke klus, dat kreng van een ego groeit

haast iedere nacht weer aan. ledere dag kan ik weer
beginnen met de vraag of God me maar weer,wil

verlossen van mijn dikke ik." Y B
1 - l:

'Een held? Nee..." . ‘,ﬁ;\

:
~

n.

ij wil liever een getuige van geloof zijn, vooral door
ijn daden. "Ik hoop dat mijn meest dierbaren; mijn &
ouw  Joke, mijn kinderen en kleinkinderenumm—m
.gep’neer ik er niet meer ben, zullen zeggen: ‘Mijn
man, vader of opa geloofde echt in genade, niet
omdat hij erover sprak, maar omdat hij erop

rouwde, dat hebben we gezien." -

Arie sluit af: "Ik hoef niets te bewijzen. Ik ben zo dlp

I'rnder de indruk van wie God als Vader is. Ik zeg
{aakz ‘Pap, ik zou zo graag op U willen lijken. Maar
een held? Nee." \

Het gehele interview is opgenomen op vid
en is te bekijken via ons YouTube ka
http://www.youtube.com/@StichtingD
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INTERVIEW

LIFE®
SC

Maartje Dekens (43) is getrouwd met Jouke en moeder van twee tieners. Ze is zzp’'er, schrijft,
spreekt, geeft samen met Hans Maat leiding aan de LIFEschool, is zelf schoolleider van de
LIFEschool in Veenendaal en geeft o.a. les over Gods stem verstaan en profetie. We vragen haar over
haar roeping en werk als LIFEschool co6rdinator.
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‘Heer, hier ben ik, stuur mij"
Je weet dat wanneer je dit soort gebeden gaat
bidden, dat je leven wendingen gaat nemen die je
van tevoren niet bedenkt. Maar ik geloof dat we
groter en moediger mogen gaan bidden. God heeft
zoveel mooiere plannen en betere ideeén dan wijzelf
ooit kunnen bedenken. Zijn wegen en gedachten
zijn zoveel hoger (Jes. 55:9).

Ik weet niet exact meer waar dit gebed mijn
gebedsleven is binnengekomen.. maar het is een
gebed dat ik met regelmaat bid. ‘Heer, hier ben ik,
stuur mij.’ En als ik terugkijk op de afgelopen jaren,
dan zie ik een patroon van beschikbaarheid. En in
dat patroon zitten de mooiste ontmoetingen,
grootste verrassingen, onbedoelde wendingen, maar
ook natuurlijk mijn eigen onzekerheid, mislukkingen
en het onder ogen komen van mijn angst. Want ja,
thuisblijven met een kopje koffie op de bank is
gemakkelijk.. maar het échte leven begint pas als je
achter Jezus aan gaat. En gaat doen wat Hij van je
vraagt.

‘De vraag in mijn gedachten

We gaan even tientallen jaren terug. Naar Ommen,
een stadje in Overijssel, waar op zondag in de
Geformeerde kerk een meisje in een houten
kerkbank zat. Zondag aan zondag. lk telde de
schroten aan het plafond en het aantal klinkers op
het psalmbord. Om me heen luisterden mensen
naar de kalme stem van de




predikant en in mijn gedachten was één vraag: Wat
zorgt er nou precies voor dat deze mensen week in
week uit op zondag naartoe komen?

Een tijdje later kreeg ik zelf op een hele bijzondere
en persoonlijke manier antwoord op deze vraag. lk
herinner me dat we op vakantie waren. Ik denk dat
ik een jaar of elf, twaalf was. Een huisje in
Denemarken en het stapelbed was knaloranje. Meer
weet ik niet, maar ineens was er ’'s avonds in mijn
slaapkamer een Aanwezigheid. Het was donker en
toch licht. De tijd verdween naar de achtergrond, het
was rustig en stil, er werd geen woord gezegd, maar
ik was me ineens bewust van God die mij kende, mij
zag en mij zelfs opzocht! Er rolden klanken uit mijn
mond die ik pas later zou herkennen als klanktaal,
tongentaal, iets wat ik toen nog niet kende - maar
eigenlijk naast stilte het enige was, wat gepast
voelde. Het duurde niet lang, maar na dit moment in
deze Deense slaapkamer was alles anders.

Geef je over

Ik denk dat ik daarna nooit niet heb geloofd, maar
leven met God schoof ook en beetje naar de
achtergrond. Studeren, werken, trouwen, eerste
kindje, tweede kindje, nieuwe baan. Het zorgde er
niet voor dat mijn leven met God kleurrijker werd.
Tot het moment dat ik door een collega van mijn
man werd uitgenodigd voor een doopdienst in een
evangelische gemeente. Ik hoorde hoe de band
zong: ‘Christ alone, Cornerstone’. Mijn handen leken
door onzichtbare touwtjes omhoog getrokken te
worden. Tranen stroomden over mijn wangen. Het
voelde als een thuis en het was of die tiener uit dat
Deense stapelbed weer even naast me stond:
‘Maartje.. waarom zie je het nou niet"? Geef je over’

Bijbelschool
Jezus trok aan mijn hart, op alle mogelijke manieren.
Maar ik hield datzelfde hart zelf ook stevig vast. Maar
God drong zich steeds meer aan mij op, op een
prettige manier. Het geloof dat ik altijd wel had
gehad, kreeg kleur en diepte. Ik besloot met mijn
nieuw gewonnen geloof in Jezus een Bijbelschool te
gaan volgen. Vergelijkbaar aan de LIFEschool. Ik had
honger en dorst. Ik wilde de Heilige Geest beter leren
kennen. En hoe meer ik ging lezen en ontdekken,
hoe meer honger ik kreeg. Onstilbaar. Het was alsof
er een deksel van een put was gegaan. Meer
ontdekken over God, rennen met Jezus waar Hij me
naartoe bracht, met de Heilige Geest als een nieuwe
beste Vriend. Hij was er natuurlijk altijd al geweest,
maar ineens werd ik opmerkzaam op Zijn
aanwezigheid. Ging Zijn stem horen en verstaan.
Ging leven in de richting die Hij wees. Ik vergeleek
het ook wel met een duif in een kooitje. Ik had die
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duif al jaren, ging af en toe even naast de kooi zetten,
maar nu was het deurtje van de kooi opengezet. De
duif kwam naar buiten en viloog voor mij uit. Naar
buiten. Om te leven. En te gaan.

Hier ben ik.

En daar waren die woorden: ‘Heer, hier ben ik. Stuur
mij’ Het leidde me naar een opleiding theologie.
Nog steeds was die honger onstilbaar.

Mijn baan in het bedrijfsleven ruilde ik om voor een
baan bij Stichting Opwekking. Waar ik de afgelopen
jaren werkte als teamleider Marketing en
Communicatie. Tot afgelopen zomer. Al eerder had
de Heilige Geest gesproken dat mijn periode bij
Opwekking zou eindigen, maar dat weten en
daadwerkelijk gaan is iets anders. In elk geval
kwamen er vrij snel allerlei mensen naar me toe die
dit woord bevestigden: je moet verder, Maartje. Er
komt iets nieuws. En ja... toen belde Hans Maat. Of ik
koffie wilde drinken.

Nou ja - zo kwamen die woorden en de
werkelijkheid wel heel snel bij elkaar. En ik besloot
de boot een beetje af te houden. En toen kwam ik bij
de There is more! conferentie in 2023 en daar kwam
de genadeklap, in de goede zin van het woord.

LIFEschool
We zijn nu een paar maanden later en samen met
Hans Maat geef ik leiding aan de LIFEschool. Van 6
scholen zijn we nu gegroeid naar 15 scholen door
heel Nederland. De eerste getuigenissen en verhalen
komen binnen.

Mensen die al tijdens de eerste les ontdekken
hoe God naar ze kijkt. Soms zo anders dan

zij naar zichzelf kijken.




Leven als discipel

De verhalen waarom mensen zich aanmelden voor
de LIFEschool lijken veel op elkaar: je ziet dat veel
mensen komen met vragen over hun identiteit, over
roeping, bestemming, maar ook over hoe je letterlijk
handen en voeten geeft aan een leven als discipel. In
22 avonden helpen we je bij de LIFEschool om dat te
ontdekken. De eerste module gaat over je identiteit:
hoe kijkt God naar je, wie is God, wat is het
Koninkrijk van God. Het helpt je om stevig te gaan
staan in wie je bent. Pas als je weet wie je zelf bent,
kun je meer ontvangen van God.

Ik moet denken aan de gelijkenis van de talenten in
Matthels 25. Waarbij de eigenaar van veel geld, zijn
dienaren bij zich roept en hen een aantal talenten
geeft. Een talent kun je allereerst opvatten als een
flinke som geld, maar ook zijn talenten in iemand
unieke en prachtige gaven die niet bedoeld zijn om
de grond te stoppen, maar om trouw over te zijn, te
vermeerderen en te gebruiken tot eer en glorie van
God.

Heilige Geest

Ook is er in de LIFEschool ruime aandacht voor het
werk en de gaven van de Heilige Geest. We gaan
hiermee aan de slag, ontspannen en in vrijheid
oefenen met de gaven de Heilige Geest, het delen
van woorden van kennis, profetie en genezing. Echt
ontroerend hoe liefdevol God reageert op honger en
dorst naar meer van Hem.

Het doet me denken aan een oudere dame die in
een van de lessen die ik gaf over profetie naar me
toekwam. Na het onderwijs en wat oefeningen tikte
ze me op mijn schouder: “Maartje, ik zag zo op tegen
vanavond. Ik vond het zo spannend. Ik dacht profetie
is niet voor mij. “ Maar dan klaart haar gezicht
helemaal op: “Ik heb vanavond voor eerst de stem
van God gehoord. En wat ik heb gehoord, dat heb ik
ook nog hardop gezegd.”

Er zijn drie zaterdagen, allereerst één over de
werking van de geestelijke wereld, waarin we echt
de tijd en ruimte nemen om daar zorgvuldig
onderwijs over te geven. De tweede zaterdag is een
praktijkdag over de gaven van de Heilige Geest. Een
prachtige dag vol bekrachtiging en tenslotte, gaan
we op de derde zaterdag letterlijk de straat op om
Jezus door te geven. Een dag die letterlijk levens
veranderend is.

God aan het werk

In de LIFEschool is veel ruimte voor het delen van
verhalen en getuigenissen. Het maakt me stil als ik
die verhalen hoor. God is zo krachtig aan het werk in
Nederland. Hij is in elke regio mensen aan het
wakker maken voor meer van Hem.

En dat is ook waarom ik enthousiast ben over de
LIFEschool, maar ook steeds enthousiaster wordt!
Omdat ik geloof dat we allemaal een leven hebben
om te ontdekken wie we zijn, om onderweg te gaan
met Jezus, om meer te ontvangen van de Heilige
Geest. Om uiteindelijk steeds meer op Jezus te lijken
en het Koninkrijk handen en voeten te geven hier op
deze aarde. Om discipel te zijn van Jezus. Te kijken
naar mensen hoe Hij kijkt, te zeggen wat Hij zei en te
doen wat Hij deed.

Het verhaal van Jesaja spreekt me altijd aan. De
stem van God die vraagt: ‘Wie zal Ik zenden? En ik
zie Jesaja als het ware opspringen. Hij is net daarvoor
aangeraakt door de engel met de gloeiende kool Hij
is gereinigd en met een heilig bewustzijn steekt hij
zelfverzekerd zijn vinger in de lucht: ‘Hier ben ik,
stuur mij’

Ik denk dat deze vraag eigenlijk elke dag aan
eenieder van ons klinkt. ‘Wie zal ik zenden? God
kiest niet de meest geschikte, meest talentvolle
mensen, met een compleet opgeruimd leven, maar
gewoon jou en mij. Op de plek waar we nu zijn.

En ik wil zijn zoals Jesaja. Beschikbaar, moedig,
bewust dat de Vader Zelf vraagt om met Hem mee
te werken. Ik wil elke dag antwoorden met ‘ja’. Zoals
Opwekking 891 ook zegt: ‘En nog voor U mij iets
vraagt, zal ik antwoorden met ‘ja’. Want ik houd van
v.

Ik wil u en jou als lezer aanmoedigen om moedige

gebeden te bidden. En te zien en te ontdekken hoe
God antwoord geeft op dat gebed.
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ONDERWIIJS

Geestelijke strijd

Jezus is machtig!

Dr. Gerrit Vreugendhil

De realiteit van de geestelijke
wereld kan overweldigend zijn

Hoezeer je als mens ook aan de grond zit, hoe diep je gevallen bent, hoe zeer je
verstrikt bent geraakt in het web van zonde, verslaving of kwade machten er is
bij God altijd een omkeer mogelijk. Hij is in staat om mensen zonder hoop een
nieuwe toekomst te geven. Er zijn geen grenzen aan de macht van Jezus!

4
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Hoopvol verhaal

Dat zien we zo prachtig in wat Marcus schrijft over
de man uit Gadara. Hij zit totaal aan de grond. Hij
leeft te midden van de graven; zonder hoop. In de
steek gelaten door de mensen uit zijn eigen
omgeving, met verschillende zelfmoordpogingen
achter de rug. En juist deze man komt in aanraking
met de macht en liefde van Jezus. De ontmoeting
met Jezus maakt van hem een ander mens: van
bezetene tot getuige. Overgezet van het rijk van de
duisternis in het Koninkrijk van Gods liefde.

Wie had gedacht dat het zo zou uitpakken? De
discipelen in ieder geval niet. Met in hun hart nog de
schrik van de storm, krijgen ze aan de oever opnieuw
de schrik van hun leven. Een man komt hen
tegemoet, al schreeuwend en viloekend. Met
loshangende haren, in lompen gewikkeld en zijn
hele lichaam onder het bloed, loopt hij op Jezus af.
Wat is dat voor een man? Een psychopaat? Een
krankzinnige? De mensen waren doodsbang voor
hem. Niemand durfde langs de weg te gaan waar de
man liep. Hij was een gevaar voor de hele omgeving.
Ouders hielden hun kinderen van straat. De politie
had hem met ketenen geboeid, maar als
luciferhoutjes had hij die ketenen verbroken. Hij
bleef maar schreeuwen. Het schuim stond op zijn
mond. Niemand wilde hem over de vioer hebben.
Daarom woonde hij op de begraafplaats, tussen de
doden. Hij hield verblijff op de necropolis van
Decapolis. Hij voelde zich niet thuis bij de levenden,
maar bij de doden. Welkom in Gadara, met een
bijzondere commissie van ontvangst.

Marcus laat hier iets zien van de geestelijke strijd die
er is rond Jezus. Jezus heemt zijn discipelen mee
naar de overkant. Heel bewust gaat hij naar dat
heidense gebied. Het is bezet gebied; de boze houdt
er zijn verblijf. Dat deert Jezus niet. De boze weet
wat komen gaat. Daarom probeert hij op het meer,
in de storm, Hem te doen omkomen. Maar Jezus
doorziet dat. Hij bestraft de wind en de zee.
Bestraffen, dat is wat Jezus ook bij demonen doet.
Jezus ziet in de storm een demonische aanval van
Satan. Maar dat hindert Hem niet. Hij weet dat in
Gadara de nood hoog is. Zijn discipelen moeten
nieuwe geestelijke lessen leren. Zij gaan ontdekken
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hoe machtig de Heiland is die zij dienen. En ook: dat
Hij gekomen is om de werken van Satan te
verbreken. Drie punten wil ik eruit lichten. Het
eerste is: Gadara.

Geestelijk gebied

Geestelijk gezien is er van alles mis. Weinig mensen
geloven in de God van de Bijbel, en duistere
machten houden het gebied en de mensen in hun
greep. Dat zie je aan een paar dingen:

a. Heidens gebied

De bezeten man is afkomstig uit Gadara. Deze
plaats behoorde bij de Dekapolis. Dekapolis
betekent 'tien steden'. Deze tien steden, aan de
oostkant van het meer, werden ergens in 63 v.Chr.
door Romeinse legioenen veroverd. De steden
hadden zich aaneengesloten om elkaar te helpen
en om handel te drijven. Deze tien steden hadden
één ding gemeen: men moest niets hebben van de
Joden en van lIsraél. Men wilde zelfstandig blijven
ten opzichte van Israél. Vroeger hoorde dit gebied in
de tijd van David en Salomo nog bij het heilige land,
maar in later tijd ging het verloren en in de tijd van
Jezus hoorde het bij Syrié. In de steden bloeide de
Griekse cultuur en filosofie. Gadara was een stadje
dat dichters en filosofen heeft voortgebracht. Er
leefden mensen met kennis van filosofie, er waren
tempels en er werden offers gebracht, maar met dat
alles waren ze niet in staat de bezeten man te
helpen. Het enige dat zij konden doen, was de man
boeien met kettingen. En toen dat niet lukte,
stuurde men hem weg.

b. Onrein gebied

Je ziet het ook aan het feit dat varkens hier in grote
kudden aanwezig waren. Een kudde van 2000 (vers
13). Dit wijst op een groot afzetgebied voor
varkensvlees en laat zien hoe on-Joods men daar
leefde. Daar komt nog bij dat voor de Joden in de
eerste eeuw varkensvlees synoniem stond met
vervolging. In de Maccabeeén-boeken (180 v.Chr,,
geschreven in de tijd tussen het Oude en Nieuwe
Testament) werden Joden gedwongen hun geloof
af te zweren en zwijnenvlees te eten. Antiochus IV
Epiphanes, de koning van de hellenistische
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Seleuciden, eiste in 168 v.Chr. de tempel op voor de
dienst aan Zeus en liet er varkens slachten. Varkens
symboliseerden dus voor de Joden vervolging en
geweld. Dat was de houding van dit gebied
tegenover God en Zijn geboden.

c. Bezet gebied

Verder blijkt dat de demonen aan Jezus smeken om
in dit gebied te mogen blijven.

(vers 10)

"Stuur ons niet weg." Het gebied aan de overkant van
het meer is bezet. Daar zijn deze machten heer en
meester. Mensen leven in de macht van Satan en in
de schaduw van de dood. Overal waar God geen
koning mag zijn, waar Hij uit het leven geweerd
wordt, nemen andere machten de regie over. Als
Jezus geen Heer is, dan komen andere heren en
nemen de macht over.

Wat doet Jezus? Hij gaat dit gebied binnen! Hij zoekt
de confrontatie met de machten die er heersen.
Waarom? Om ook daar het Evangelie van de hoop te
brengen. Om ook daar Gods genade te brengen. De
Heere God is Koning over heel deze aarde. Er is geen
gebied in deze wereld dat niet van Hem is. Daarom
gaat Jezus naar Gadara. Daarom betreedt Jezus het
bezette gebied om mensen uit de duisternis te
trekken en genezing en heling te brengen. Jezus is
met ontferming bewogen over elk mensenkind dat
God niet kent en daarom bevrijding nodig heeft.

Les voor ons

Daar zit voor ons wel een belangrijke les in. Want
wat moeten de discipelen leren? Dit: dat het heil van
God niet alleen voor Israél is, maar ook voor de
heidenen. Dat ieder mens de Heere God ter harte
gaat. Hoe onrein een plek ook kan zijn, hoe sterk de
afwijzing ook is: het heil van God is voor iedereen.
Dat geldt nog steeds. In onze post-christelijke
samenleving, waar mensen vaak negatief zijn over
het christelijke geloof in de media, politiek en
literatuur, blijft gelden dat het Evangelie voor
iedereen bestemd is.

Ik weet, soms als de boodschap geen gehoor vindt,
mogen de discipelen het stof van hun voeten
afschudden en verder gaan, maar dat betekent niet
dat God mensen bij voorbaat uitsluit. En dat mogen
wij dus ook nooit doen. Hoe anders mensen er ook
uit kunnen zien, hoe ingewikkeld en complex hun
leven

ook is, hoe diep gevallen of in de problemen
geraakt; ieder mens blijft een voorwerp van
Gods ontferming. Laten we dat steeds voor
odgen houden bij alles wat we als kerk doen.

Er zijn duistere machten

Het tweede wat opvalt, is hoe reéel duistere
machten kunnen zijn. We weten niet hoe deze man
bezeten is geraakt door demonen, maar we zien wel
de heftige gevolgen van deze bezetenheid. De man
leeft eenzaam en geisoleerd, is een gevaar voor zijn
eigen leven, heeft brute kracht, schreeuwt en vioekt,
en zoekt zijn heil op kerkhoven. Hij bevindt zich
voortdurend op de rand van de dood. De demonen
doen er alles aan om zijn leven tot een hel te maken
en daar zijn ze goed in geslaagd.

Veel mensen zijn tegenwoordig sceptisch over het
bestaan van boze geesten. Ze hanteren een
wereldbeeld waarin er geen ruimte is voor de
onzichtbare wereld van engelen, laat staan van
demonen. Wetenschappelijk onderzoek zou het
bestaan van demonen ontmaskerd hebben. Het
moderne wereldbeeld laat geen ruimte voor iets als
een bovennatuurlijke, onzichtbare wereld. Alleen
wat je kunt meten, wegen en waarnemen, is reéel.
De verlichting heeft ons van veel bijgeloof verlost, en
we moeten al helemaal niet terug willen naar de
Middeleeuwen, maar het lukt gewoon niet om alle
demonen uit de Bijbel weg te poetsen. Het volstaat
niet om ze anders te interpreteren, bijvoorbeeld als
geestesziekten of problemen van de menselijke
psyche. Hoe lastig het onderscheid tussen psychisch
en demonisch soms ook kan zijn, de Bijbel
waarschuwt ons dat er een tegenstander is: de
duivel. En hij heeft gevallen engelen als
handlangers. Er zijn machten van de duisternis die
hier op aarde alles wat mooi en goed is, proberen
kapot te maken. Satan is erop uit om het leven van
mensen te verwoesten, om relaties te verstoren. Hij
stookt in huwelijken, zet ouders en kinderen tegen
elkaar op, en misleidt mensen over de goede
bedoelingen van God. Hij laat mensen twijfelen aan
hun identiteit, en aan de vraag of ze wel een kind
van God zijn. Hij probeert mensen los te weken van
God en de Here Jezus.
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Hoe krijg je ermee te maken?

Dat kan op twee manieren: direct en indirect. Direct,
wanneer je je begeeft op het terrein van de boze,
bijvoorbeeld als je je bezighoudt met occulte zaken.
Ik denk aan spiritisme, het oproepen van geesten
via een ouijabord (glaasje draaien), het spelen met
tarotkaarten, maar ook aan muziekstijlen waarin de
duivel en de dood worden bezongen:; als je meedoet
aan programma’s waarin contact wordt gezocht
met doden, of waarin New Age-achtige rituelen
worden uitgevoerd; als je betrokken bent bij heksen,
magnetiseurs of andere bovennatuurlijke genezers,
dan begeef je je in het domein van de slang. Dat
heeft God duidelijk verboden in Zijn Woord. Dan
kun je last krijgen van demonen en heb je bevrijding
nodig.

Het kan ook indirect gebeuren. Dan moet je denken
aan het volharden in een bepaalde zonde. Op het
gebied van seksualiteit kun je bijvoorbeeld verslaafd
raken aan porno op tv of internet. Je kunt gebonden
raken aan de macht van geld en materialisme,
zodat dat het enige is waar je aan denkt of over
praat. Satan kan je werklust en ijver gebruiken om je
in je werk ten onder te laten gaan. Hij kan je helpen
volharden in boosheid, egoisme, hebzucht of
genotzucht.

Denk aan Paulus in Efeze 4:26-27: "Zondig niet als je
boos wordt. Maak het voor de avond goed. Geef de
duivel geen plaats." Hij kan stoken en je stimuleren
om je niet met de ander te verzoenen.

Dan ben je niet bezeten - dat is een eindstadium -
maar je spreekt van een bepaalde gebondenheid.
Het begint met beinvioeding: de duivel stookt, je
hebt last van nare gedachten of onzuivere
verlangens. Als je eraan toegeeft, zet je de deur
open en kan de tegenstander daar zijn voet zetten.
Zo werkt het bijvoorbeeld bij een seksverslaving.
Het begint eenmalig, maar gaandeweg wordt het
verlangen sterker en ontstaat er gebondenheid
zodra je weer achter je pc zit en plaatjes bekijkt. Op
een bepaald terrein van je leven krijgt de
tegenstander zeggenschap - hij heeft voet aan wal
gekregen. Deze gebondenheid kan groeien, sterker
worden en uiteindelijk je leven gaan beheersen. Het
is als verdergaan op een weg waarvan je weet dat
die niet goed is. In het begin is alles nog rustig, maar
het wordt steeds chaotischer en heftiger. Zo gaat
het
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bijvoorbeeld bij mensen die verslaafd zijn aan
alcohol of drugs. Er is een soort kracht in hen die
hen aanzet om te nemen, waar ze moeilijk
weerstand tegen kunnen bieden. Dat kan ook op
andere gebieden van je leven voorkomen.

De gebondenheid kan ook feller worden. Er zijn
mensen die bezeten zijn door haat tegen andere
rassen en volken, of mensen die gedreven worden
door demonische en duistere machten.

De Joden die de nazikampen van Adolf Hitler
overleefd hebben en de Nederlanders die uit
jappenkampen kwamen, kunnen daarvan getuigen.
Je ziet het soms in landen waar mensen, gedreven
door duistere driften, de bevolking terroriseren. Zij
zaaien angst en verderf. Je kunt het ook zien in
stemmen op de tv: mensen die openlijk en
voortdurend de naam van Jezus belachelijk maken.
Dat gaat al verder. Ze roepen net als de bezeten
man: "Wat heb ik met U te maken, Jezus van
Nazareth?" Het is vaak een proces. Het begint met
gebondenheid op een bepaald terrein in je leven,
wat steeds groter kan worden. Als het je zo beheerst
dat je aan niets anders meer kunt denken, dan kan
het uiteindelijk leiden tot bezetenheid. Maar dat is
wel een uiterst extreem geval. Bij deze man uit
Marcus 5 is er geen sprake meer van een eigen wil
en identiteit. Hij is volledig overgeleverd aan de
willekeur van de machten van het kwaad. Het zijn
reéle machten, waar wij op verschillende manieren
ook mee te maken kunnen krijgen. Sinds de
zondeval in het paradijs hebben deze machten,
onder leiding van Satan, vrij spel in deze wereld.
Daarom is het belangrijk dat je nooit
experimenteert met occulte zaken en dat je
bepaalde zonden heel concreet belijdt.

Duistere machten moeten wijken!

Maar het belangrijkste is toch wel dat het hele
legioen van demonen niet opgewassen is tegen de
macht van Jezus! De demonen in Gadara zijn
doodsbang voor Jezus. De Zoon van de Allerhoogste
God staat voor hen, en als Hij spreekt, moeten de
duistere machten wijken. Ze kunnen niet
standhouden tegen het machtswoord van Jezus.
Hier staat de Koning der koningen, de Messias, de
Here der Heren, die gekomen is om de werken van
de duivel te verbreken. Hij spreekt Zijn
machtswoord en de man wordt bevrijd.

www.dedonk.com



De demonen vluchten in de zwijnen, die vervolgens
de helling afstormen en in het water verdrinken. Het
is voorbij met hun spel.

En de man? Wanneer de mensen uit de stad
terugkomen, zien ze hem gekleed zitten, aan de
voeten van Jezus. Hij luistert naar Zijn onderwijs. Hij
is bij zijn volle verstand. Niet voor niets wordt dat zo
benadrukt door Marcus. Zolang een mens in zonde
leeft, is hij slaaf van de boze. Het verstand is
verduisterd; de woorden van God komen niet
binnen. Maar nu de man bevrijd is, kan hij luisteren.
Hij krijgt van Jezus een nieuwe mindset. De
blokkades in zijn denken worden opgeruimd.

Verkeerde denkpatronen

Wat kun je daar last van hebben: dat je zo
gestempeld bent door wat je van je vader of
moeder hebt gehoord. Hoeveel kun je vastzitten
aan bepaalde tradities, die je belemmeren om je
over te geven aan Jezus en om Hem
onvoorwaardelijk te vertrouwen, maar als je Jezus
ontmoet, raakt Hij niet alleen je hart aan, Hij leert je
ook op een nieuwe manier te denken, onder de
leiding van Gods Geest.

En verder?

Jezus bevrijdt de man. Hij schenkt hem een nieuwe
identiteit: hij mag kind van de Vader worden. En
dan? Dan wordt hij een mens met een missie. Jezus
stuurt hem naar huis, naar zijn familie, met een
opdracht: "Vertel wat de Heer u heeft gedaan en
hoe Hij zich over u heeft ontfermd." Je zou denken:
wat weet deze man nu eigenlijk? Zonde, vergeving,
verzoening, genade - deze woorden hebben hier
totaal ontbroken. Moet hij niet eerst meer
geschoold worden? Nee, blijkbaar niet. Het meest
wezenlijke is al gebeurd: hij heeft Jezus ontmoet! Hij
heeft een ontmoeting gehad met de Heiland, en dat
is blijkbaar genoeg. Dat is wat hij moet doorgeven.
Niet: "Ik geloof dit" of "Ik voel dat", maar: "Dit is wat
God voor mij heeft gedaan." De man gaat weg. Hij
bezoekt niet alleen zijn familie, maar verkondigt in
heel het gebied van Dekapolis wat Jezus voor hem
heeft gedaan.

En weet u? Er zijn Jordaanse archeologen die deze
vraag bevestigend hebben beantwoord. In Jerash -
dat is dezelfde plaats als het Bijbelse Gerasa -
hebben zij naast de tempel van Artemis de
fundamenten blootgelegd van een kerkgebouw dat
volgens hen de oudste

Dr. Gerrit Vreugendhil

Dit artikel werd geschreven door Gerrit Vreugdenhil.
Sinds 2022 zendingspredikant en deels werkzaam als
docent in Colombia aan het ‘Seminario Biblico de
Colombia’. Voor die tijd diende hij 8 jaar als predikant
de Sint Jansgemeente in Gouda.

bekende christelijke kerk is. Heel vroeg in Dekapolis
was er dus al een christelijke gemeente, die de
barmhartigheid van God in praktijk heeft gebracht.

Tot slot...

Wat nemen we mee? Er is geen zonde te groot, geen
mens te hopeloos, geen gebondenheid te sterk voor
Jezus. Hij weet er raad mee. Ga daarom met je leven
en alles wat daarin speelt, naar Jezus toe; leg het voor
Hem neer, Hij weet er raad mee. Soms gebruikt Hij
mensen - een ambtsdrager, iemand van het
gebedsteam, een predikant - om je te helpen je
vrijneid te vinden, maar als je komt, zal God
antwoorden. Dan komt Hij met Zijn genade. Hij raakt
ons hart aan met Zijn liefde. Dan worden we in de
vrijheid gezet en worden we mensen met een missie.
"Moet je horen wat Jezus voor mij gedaan heeft." Dat
kan het begin zijn van een nieuwe opwekking!
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Wie zijn Theo en Jinke de Jong?
Wij zijn Theo en Jinke de Jong. In december 2011
zijn we samen met onze zonen Dooitze en Ruben
van het Friese platteland .naar Knysna, Zuid-Afrika
verhuisd om te werken voor de arme bevolking in
de sloppenwijken. Na twee jaar werkten we in d
plattelands- en bosbouwgebieden rond het dorpje
Karatara, ongeveer 40 kilometer van Knysna. In apl *
2022 zijn we zelf naar Karatara verhuisd, terwij
ze zonen naar Nederland zijn teruggekeerd, '
oitze werkt en Ruben studeert.

Hoe zijn jullie in Zuid-Afrika beland?
Wij geloven dat God ons leven leidt en ons plar

'#Zuid-Afrika. Na gebed werd het duidelijk dat onze’ w
toekomst in Knysnha, Zuid-Afrika lag. Dit was de st
- Waar God jaren eerder over had gesproken.

3

" Bijbelse waarheden en hen te begeleiden naar,de
.« juiste keuzes in hun leven, met hulp van de Heilic
- Geest. Ons werkgebied omvat een platteland
. bosbouwregio met kleine woonkernen rondo -'

&




God heeft 7ohsduid”elijk geleid en voorzien in alles wat
we nodig hadden. Tijdens een week van bidden en
vasten liet Hij Theo in een droom de locatie van het

Light House zien. Hoewel iedereen zei dat het ochtends dronken op straat liggen terwul hun kinderen
onmogelijk was om de grond te verkrijgen, konden we rondzwerven. Daarnaast gebruiken lokale
deze twee jaar later huren en hebben we deze nuin  gemeenschapsleiders en bedrijven de arme bevolking
~ eigendom. Ook kwam een onverwacht aanbod om voor eigen gewin, bijvoorbeeld door hen geld te lenen
~een ander stuk grond tussen ons huis en het Light tegen torenhoge rentes.
» House te leasen, precies toen de gemeente ons y
koopverzoek had afgewezen. Wij geloven dat dit Gods Hebben jullie ooit overwogen om te stoppen?
werk is en dat Hij ons leidt. vy 'J’ . Nee, we hebben nooit overwogen om te stoppen, ook
3 _e "~ niet in de beginjaren waar we tegen moeilijkheden
- E aanliepen of het project moeizaam verliep. We hebben

altijd vertrouwen gehad in Gods roeping voor ons werk.
Ondanks tegenstand van de bevolking weten we dat we
- hier moeten zijn. Theo heeft zelfs een periode van
- l‘.: onzekerheid doorgemaakt toen hij valselijk werd
o beschuldigd en er leugens over hem werden verspreid,
maar uiteindelijk bleek dit een machtsstrijd van lokale
leiders die hun grip owm\\qilden behouden.

God heeft ons door deze moeilijke tijd heen geleid.
%

R

~ Wat zouden jullie zegge : sen die twi
an het nut van jullie werk? ; :
'Ons werk is misschien een druppel op een ¢ gplende
¥ \ plaat, maar voor de kinderen en jongeren Wwe
- bereiken, maakt het een enorm verschil: %ﬁr d1%
L ' betekent “diep en donker”, en wij brengen het I|cht van
- het evangelie naar deze duistere plekken. We Zie
- God werkt in het leven van degenen die we ku
" bereiken en vertrouwen erop dat dit blijvende i
zal hebben, ook al zien wij niet het volledige resul
Hebben jullie verlangen om terug te keren?
Hoewel we onze zonen missen, voelen wi
. verlangen om terug te keren naar Nederland.
we op verlof zijn, begint het na een paar weken alweer

& o

Jku'nnen overdragen aan lokale mensen, zgdat zij
-,e\lfstandlg verder kunnen gaan Op de Iange.

" De moellukste momenten Zijn wanneer Jongeré
| verkeerde keuzes maken, zoals !

<per week begeleiden, en de rest van de tijd zijn ié
op zichzelf aangewezen in s
. omstandigheden. Daarom is het zo belangrijk daj
ze leren over God en de kracht van de Heilige Geest,
die hen kan helpen betere keuzes te maken ~
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Hoe de strijd tussen kerk en zorg ons belemmert in .
Gods opdracht tot genezing.

Stel je voor dat je kijkt naar een echte operatie. De
chirurg voert een cruciale ingreep uit, maar stopt
plotseling om zijn team publiekelijk af te kraken: de
anesthesist wordt een amateur gerlﬁn;d, (o[]

verpleegkundige krijgt de schuld van e ut, die
ze niet eens maakte. Absurd, toch? Toch gebeurt iets
vergelijkbaars in christelijk Nederland. Op de podia
van genezingsdiensten klinken oordelen over
medische professionals die ‘te veel op wetenschap
vertrouwen’, terwijl artsen vaak neerkijken op
wonderbaarlijke genezingen als ‘bijgeloof.

“Wat we vergeten, is dat we

allemaal dezelfde mantel dragen: N

de mantel van genezing™

Wat we vergeten, is dat we allemaal dezelfde
mantel dragen: de mantel van genezing, die ons
verbindt in een gezamenlijke missie. Maar deze
mantel is gescheurd, niet door handen of geweld,
maar door onze woorden. Oordelen, angst en trots
veroorzaakten een diepe verscheuring die onze
eenheid breekt en ons afleidt van Gods opdracht om
genezing te brengen.

"Ik ben Silvana Wight, therapeut en auteur van de boeken ‘De Koninklijke
Principes van Genezing' en 'De Mantel van Genezing'. Het is mijn missie om r
mensen te helpen die tussen wal en schip zijn gevallen, zowel in de kerk als ir "
de medische zorg. Samen kunnen we een gezond geluid over gene 1
terugbrengen en Gods hart voor herstel zichtbaar maken." '
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Geregeerd door angst en trots

Het zijn de woorden die vanaf het podium klinken of via
de media van een wetenschapper, die veroordelend
klinken elkaars handelswijze. De
genezingsbedienaar heeft vanaf het podium
commentaar op het feit dat er zenuwen doorgesneden
zijn en wijst op de absoluutheid van God als genezer.
Terwijl de chirurg op dat moment probeert te
voorkomen dat diegene zich niet van kant maakt door
de tergende zenuwpijn in zijn of haar gezicht die de
patiént tot waanzin leidt. Het is de hardheid van de arts
die de wonderen, die men niet kan verklaren, aan de

over

kant legt als “het zit tussen de oren” waardoor er geen
ruimte lijkt te bestaan voor God. Het zijn de woorden
van een therapeut of psycholoog die zeggen: “Je bent
uitbehandeld, je moet er maar mee leren leven,” terwijl
de zorg zoveel groter is dan alleen hun specialiteit.

Deze verhalen zijn voor mij niet alleen theoretisch; ik
heb ze zelf beleefd. Toen ik geconfronteerd werd met
de ondraaglijke pijn als gevolg van een medische fout,
werd ik overspoeld door woorden van oordelen en
- koude afstandelijkheid. Het klonk z6 anders dan de taal
~ van Jezus, die woorden van leven sprak, woorden die
" helen en verbinden.

Deze uitspraken worden geboren binnen een cultuur
die vanuit angst en zichzelf probeert te
beschermen en die diep verweven is in Nederland. Wist
. je dat we het meest verzekerde land zijn van de wereld
volgens onderzoeksbureau Eurostat. We zijn er trots of
en echter is het ook een symptoom
zelfbescherming die diep gegrond is.

trots

De Babyloniérs in Genesis 11 bouwden een hele eigen

cultuur op om zichzelf te beschermen vanuit angst en

trots, toen ze een eenheid van taal hadden. Hebben v

door de eeuwen heen een systeem gebouwd dat meer

gefocust is op zelfbescherming_ o_git?- Of hebben wij
doordrenkt is met angst

B

een zorgsysteem gebouwd dat
en trots, zoals de Babyloniérs?
God greep in bij Bak
cultuur bouwden zonder Hem. Nu staan we opnieuw op
zo'n vooravond. God wil ingrijpen, maar deze keer door
eenheid te brengen.
nieuwe taal van leven.

Taal van leven

Er is een specifieke taal die het verschil maakt tussen
handelen uit angst of kiezen voor vertrouwen en herstel.
Een patiént van mij, die jarenlang met hevige kniepijn
kampte, stond op het punt een knieoperatie te
ondergaan. Ze sprak vanuit een diepe angst voor
verdere achteruitgang en die angst dreef haar naar
drastische ingrepen.

Maar door samen te werken en een nieuwe taal van
vertrouwen in God en het herstelproces te omarmen,
ontdekte ze een andere weg. Tijdens de eerste
behandeling kwamen we erachter dat de oorzaak van
haar pijn niet in de knie zat, maar in haar rug. Deze taal
van hoop en herstel is misschien nieuw voor veel
mensen, maar is zo oud als de Bijbel zelf, zoals Spreuken
18 vers 20 en 21 beschrijft: "Dood en leven zijn in de
macht van de tong."

“Samen kunnen we een team
van specialisten worden dat het
hart van Jezus weerspiegelt...”

Ik geloof dat we mogen uitkijken naar deze taal die
Jezus ons wil leren. In mijn bedrijf Selah Therapie
werken wij met een gedachtegoed waarmee we

zorgvuldig leven en hoop spreken over de mens met

diep ontzag en respect voor de Meester Wever.
Hij heeft ons gewoven in de schoot van onze
eder en heeft ons voor de grondlegging van de

~ wereld bij onze naam geroepen, met zo'n innige liefde

die ons leven voortbracht.

Stel je voor wat er zou gebeuren als wij, als een

spreken. Wat als we de taal van angst, trots en
zelfbescherming inruilen voor de taal van genez
Zouden we dan niet, net als Jezus, eenheid kunne
herstellen in een zorgsysteem én kerk, die zo _
genezing nodig hebben? ‘

Samen kunnen we een team van specialisten worden

dat het hart van Jezus weerspiegelt aan een gebroken
wereld die snakt naar genezing. ;



REKEN AF MET AFWIJZING!

ONDERWIJS

Afwijzing betekent dat je het gevoel hebt dat je niet
gewenst bent. Het kan zijn dat je verlangt naar
liefde of erbij willen horen, maar het lijkt alsof
anderen je niet accepteren. Dit gevoel kan vaak
diep geworteld zijn en beginnen in je jeugd of zelfs
al tijdens de zwangerschap. In dit artikel kijken we
naar wat afwijzing is, hoe het ontstaat, en wat je
eraan kunt doen.

Een gekwetste ziel In de Bijbel wordt in Jesaja 54:6
gesproken over een vrouw die verlaten is en diep
verdriet heeft. Ze voelt zich afgewezen door haar
man, die geen interesse meer in haar toont. Dit
soort emotionele pijn is moeilijk te dragen,
misschien nog wel zwaarder dan fysieke pijn. Een
gekwetste geest of ziel kan het dagelijkse leven
enorm beinvioeden en zorgen voor een blijvend
gevoel van verdriet en isolatie.

Spreuken 18:14 beschrijft dit ook: "Een sterke geest
kan iemand tijdens ziekte steunen, maar wie kan
een gebroken geest genezen?' Het laat zien hoe
moeilijk het is om een gekwetste geest te
herstellen.

De verborgen wonden

Afwijzing kan heel diep zitten, soms zo diep dat je
er niet eens bewust van bent. Onze geest weet veel
meer over ons dan ons verstand. Sommige pijn of
trauma's zijn zo pijnlijk dat ons verstand ervoor
kiest ze te negeren, maar die wonden zijn er wel,
verborgen in onze geest. Afwijzing kan zo'n wond
zijn die we niet altijd direct herkennen, maar die
ons toch beinvioedt.
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Hoe afwijzing ontstaat

Afwijzing kan op verschillende manieren beginnen.
Een voorbeeld is een vrouw die zich op tweejarige
leeftijd al afgewezen voelde. Dit gevoel van
ongewenst zijn kan ontstaan door allerlei situaties,
zoals wanneer een moeder niet blij is met haar
zwangerschap. Zo kan een kind zelfs al voor de
geboorte een gevoel van afwijzing ontwikkelen.
Ook na de geboorte kan een kind afwijzing ervaren,
bijvoorbeeld door drukke of emotioneel afwezige
ouders.

Verschillende reacties op afwijzing

Wanneer iemand zich afgewezen voelt, kunnen er
twee verschillende reacties ontstaan. De eerste is
dat je je eenzaam voelt, wat kan leiden tot
ongelukkig zijn, zelfmedelijden en uiteindelijk zelfs
depressie of wanhoop. In ernstige gevallen kan dit
leiden tot gedachten over de dood of zelfmoord.
Een andere reactie is verharding. Dit betekent dat je
je afsluit van anderen en je onverschillig gaat
voelen. "Als niemand van mij houdt, dan heb ik ook
niemand nodig", kan iemand denken. Dit kan weer
leiden tot rebellie, waarbij je boos wordt op de
mensen om je heen, of zelfs op God.

www.dedonk.com



De gevolgen van afwijzing

Afwijzing kan een kettingreactie veroorzaken. Eerst
voel je je misschien eenzaam en ongelukkig, wat
uiteindelijk kan leiden tot negatieve gedachten of
gedragingen. Maar er is hoop. Het Evangelie biedt
oplossingen die naar de wortel van het probleem
gaan. Zoals Johannes de Doper zei: "De bijl ligt aan
(Matthels 3:10). Dit
betekent dat het niet genoceg is om alleen de
zichtbare problemen aan te pakken; we moeten
naar de kern van het probleem gaan.

de wortel van de boom"

De oplossing
Afwijzing en de pijn die het veroorzaakt, kunnen
diep geworteld zijn, maar het Evangelie biedt hoop
_en genezing. Door te begrijpen waar de wortel van
het probleem ligt en ermee af te rekenen, kun je
vrijding vinden en leren accepteren dat je geliefd
en gewenst bent.

Afwijzing en de kracht van acceptatie
1 het leven krijgen
met afwijzing. Of het nu komt door een verbroken

1 ~ partner, familie, vrienden,
- zelfs werk, dit gevoel van niet
kan diepe sporen achterlaten.
voelen deze pijn heel sterk,

‘we allemaal wel eens te maken

nam al het kwade op zich, zodat wij het goede
konden ontvangen. Dit geldt ook voor afwijzing;
Jezus werd afgewezen zodat wij geaccepteerd
konden wordendoorGod. -

——
P —— —-

e :
Jezus' ervaring van afwuzmg
Een van de diepste momenten van afwijzing di
Jezus ervaarde was niet alleen door de mensen die

Hem afwezen, maar ook door God zelf. Toen Jezus

aan het kruis hing, schreeuwde Hij uit: "Mijn God,
mijn God, waarom hebt U mij verlaten?" (Mattheus
27:46). In dat moment droeg Jezus onze zonden, en
God wendde Zijn gezicht af. Jezus werd niet alleen
door de mensen, maar ook door Zijn Vader
afgewezen. Hij doorstond dit zodat wij, die ons
soms afgewezen voelen, door God geaccepteerd
zouden kunnen worden.

De kracht van acceptatie

Het tegenovergestelde van afwijzing is acceptatie.
De Bijbel vertelt ons dat wij in Jezus zijn
geaccepteerd door God (Efeziérs 1:6). Dit betekent
dat, zelfs als mensen ons afwijzen, we door God
worden geliefd en geaccepteerd. God ziet ons niet
als tweederangs, maar als Zijn geliefde kinderen. Hij
heeft altijd tijd voor ons,
omarmt ons met Zijn liefde. Dit is de diepste
oplossing voor afwijzing: weten dat God van ons
houdt en ons accepteert zoals we zijn.

luistert naar ons en

"DE BIJBEL VERTELT ONS DAT
Wil

IN JEZUS ZIJN
GEACCEPTEERD DOOR GOD"
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MAAK EEN BEGIN MET HET

AFREKENEN VAN AFWIJZING!

Vier stappen naar genezing van afwijzing Voor

sommigen is het genoeg om simpelweg te

accepteren dat God hen liefheeft. Maar voor
anderen zijn er meer stappen nodig om over
afwijzing heen te komen. Hier zijn vier belangrijke

stappen die je kunnen helpen:

1.Vergeef de mensen die jou hebben afgewezen:
Dit is misschien wel de moeilijkste stap, vooral
als degene die jou heeft afgewezen, er niet meer
is. Vergeef niet voor hen, maar voor jezelf.
Vergeving geeft jou de vrijheid om verder te
gaan.

2.Leg alle bitterheid, wrok, rebellie en haat af:
Deze negatieve emoties houden je gevangen in
de pijn van afwijzing. Breng ze naar het kruis en
laat ze los.

3.Accepteer dat God jou aanvaardt: God tolereert
je niet alleen, Hij houdt echt van jou en wil een
relatie met je. Dit is een krachtig besef dat je
diep van binnen moet voelen.

4 Accepteer jezelf zoals je bent: Dit kan de

moeilijkste stap zijn. Soms hebben we jarenlang

negatief over onszelf gedacht. Het is tijd om die

patronen te doorbreken en te zien dat je

- waardevol bent, zoals God je heeft gemaakt..

Gebed voor genezing van afwijzing

Wil je bevrijd worden van de pijn van afwijzing?
Spreek dit gebed dan hardop uit:

Vader, heeft
afgewezen. |k leg alle bitterheid, wrok en haat
neer. Dank U, God, dat ik in Christus door U
aanvaard ben. Ik ben Uw kind en deel van Uw

ik vergeef iedereen die mij

gezin. lk ben niet afgewezen, maar geliefd. U
houdt van mij en ik ben belangrijk voor U. lk
accepteer mijzelf zoals U mij hebt gemaakt.
Dank U voor Uw liefde en genade. In Jezus’
naam. Amen.
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Je vrijheid in Christus
Als je worstelt met afwijzing, bidt dan om genezing

en accepteer de waarheid dat je door God geliefd
en geaccepteerd bent. Je bent onderdeel van het
beste gezin in het hele universum - Gods gezin. Het
enige wat God van je vraagt, is dat je Zijn liefde i
accepteert en jezelf ook leert liefhebben.
Conclusie
Afwijzing kan diepe wonden achterlaten, maar eris
altijd hoop. Door te beseffen dat Jezus onze
afwijzing op zich nam, kunnen wij de liefde en
acceptatie van God ontvangen. Door te vergev’rg i

los te laten en onszelf te accepteren, stappen we in
de vrijheid die God voor ons heeft. '

www.dedonk.com



Rinnah is een leuke en gezellige winkel.
Naast Bijbels en boeken verkopen we
ook cadeaus en wenskaarten;
christelijk en algemeen. Ook verkopen
wij muziek in diverse stijlen.

Wij vinden sfeer, gezelligheid en het mooi
inpakken van cadeaus heel belangrijk.

Wij doen ons uiterste best om je bestelling

zo snel mogelijk te leveren. Jong en oud komt
graag in de winkel. Ons streven is dat iedereen zich
thuis voelt in Rinnah. Niet alleen om iets te kopen,
maar ook voor een praatje of om elkaar te
ontmoeten.
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Kom eenp gozellig langs!
Hw(#k ronghewzen en

Frans-Peter & Karin
\ en team

Eind 1997 ontstond bij een aantal mensen het
idee om een christelijke boekwinkel te beginnen.
In maart 1998 opende Rinnah haar deuren.

Deze locatie bleek al snel te klein en werd
er gezocht naar een ander onderkomen.

In 2004 arriveerden we in het nieuwe

pand aan de Peulenstraat. Hier
verblijven wij inmiddels alweer heel
wat jaren en vierden in maart 2023
ons 25 jarig bestaan.

______________

Wat is onze visie?

Ons verlangen is dat christenen in Hardinxveld-
Giessendam en de Alblasserwaard, in hun nabije
omgeving, toegang kunnen hebben tot lectuur die
opbouwt en verbindt. In deze tijd vinden wij het ook van
levensbelang dat de wereld opnieuw kennismaakt met
volwassen gelovigen, die als vertegenwoordigers van Jezus
Christus Gods liefde aan de mensen kunnen laten zien. Om dit
te bereiken, willen wij met anderen samen werken; zodat het
evangelie verspreid wordt en mensenlevens radicaal veranderen!

Openingstijden

Maandag gesloten

Dinsdag 09:00 - 17:30 uur
Woensdag 09:00 - 17:30 uur
Donderdag 09:00 - 17:30 uur
Vrijdag 09:00 - 20:00 uur
Zaterdag 09:00 - 17:00 uur

Onze webwinkel, i a[l?,q/ \
open voor bq:lerm?en/

Rinnah
Peulenstraat 245, 3371 AM Hardinxveld-Giessendam www.rinnah.nl
T0184-67 02 76 | info@boeksjoprinnah.nl
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START IN SEPTEMBER!

Als concreet vervolg op de LIFEschool
bieden wij nu een school die studenten
verder en dieper de boodschap van het
evangelie in brengt. Op een praktische
en volwassen wijze leren studenten
daadkrachtig te wandelen in het
onderwijs van Jezus Christus en te
doen waartoe iedere christen geroepen
is.

Schrijf je nu in!

scholen@dedonk.com
www.dedonk.com
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CHANGE

Ben jij op zoek naar een plek waar je nieuwe mensen ontmoet, goede muziek
wordt gedraaid en lekker wat kan drinken? Dan is The Change dé plek voor jou!

The Change is een loungecafé voor jongeren vanaf 16 jaar in Hardinxveld. Elke
drie weken openen we onze deuren voor een avond vol gezelligheid, waar je
nieuwe vrienden kunt maken en lekker kunt genieten van alles wat ons café te
bieden heeft. Van goede vibes tot de beste gesprekken — hier voel je je
meteen thuis!

Wat houd je nog tegen? Kom langs bij The Change en ervaar het zelf.
We kunnen niet wachten om je te ontmoeten!

NEW LOGATION
STATIONSSTRAAT 20

@THECHANGEHARDINXVELD

WWW_THEGHANGE.NU




IK BEN ERVAN OVERTUIGD DAT NIETS ONS KAN SCHEIDEN
VAN GODS LIEFDE. DE DOOD NIET, ENGELEN NIET,
BOVENAARDSE KRACHTEN NIET, DE DINGEN VAN VANDAAG
NIET. NEE ER IS GEEN ENKELE KRACHT DIE DAT KAN. NIETS IN
DE GEHELE SCHEPPING KAN ONS SCHEIDEN VAN GODS LIEFDE,
OIE ONS GEGEVEN IS IN JEZUS CHRISTUS, ONZE HEER!

ROMEINEN 8:38-39
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