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Hans Maat over
opwekking en de  
Alblasserwaard

Het wonderbaarlijke
verhaal van Linda

VAN VERNIEUWING
NAAR OPWEKKING

Bijna negen jaar geleden, in 2014, zetten wij de
deuren van ons huis open en beleefden we onze
eerste samenkomst in onze huiskamer. Vol geloof
en met veel positieve energie begonnen we aan
onze reis; 'De Donk Ministries'. Samen met de
Heilige Geest liepen we een weg die begon met
een verlangen om mensen een tastbare God te
laten ontmoeten, een kennismaking met iemand
waarvan je vol trots kon zeggen: "Kijk Hem eens,
dát is mijn Vader!" En dat hebben we gezien.
Wonderen, tekenen en bijzondere krachten
hebben we zien gebeuren. Wonderlijke
genezingen, vele herstelde mensen en bovenal
een geestelijke herleving in de Alblasserwaard.
Wellicht niet zo aan de oppervlakte als we
zouden willen, maar steeds nadrukkelijker zien
we de weg die God met ons gaat: van geestelijke
vernieuwing naar een lang beloofde opwekking.
Door de jaren heen leer je patronen te herkennen
en langzaam maar zeker durven we toch wel te
zeggen dat er een opwekking onderweg is. En
zeg nu zelf: hebben we dit ook gewoon niet heel
hard nodig? Zou u niet graag een antwoord
willen hebben op zoveel levensvragen? Verlangt
u niet naar die oude wijsheden van de Prediker,
waardoor 'geluk heel gewoon was'? 

De wereld heeft de antwoorden niet, maar onze
Heere God is iemand die er altijd is en je nooit zal
laten zitten. Er is nooit beloofd dat het leven een
gemakkelijke reis zal worden, maar er is wel een
belofte dat u heelhuids aankomt, als
overwinnaars uit de strijd en een onbegrensde
blijdschap.

Zegen!

Voor u ligt het nieuwe magazine. We
presenteren het met een grote glimlach. In
deze nieuwe uitgave kijken we even over de
schouder en genieten van het werk wat we
mochten verrichten.

Leo & Jasmijn van Wijngaarden

Het hart vanHet hart van  

Aanbidding

De passie van Konga
In moeilijke omstandighedenIn moeilijke omstandigheden
voedt ze wekelijks honderdenvoedt ze wekelijks honderden
mensenmensen



Terugblikkend op dit Event zijn we als team
onder de indruk van alles wat er is gebeurd
en de manier waarop we dit met elkaar
beleefd hebben. Het is zo bijzonder dat we  
zoveel mensen met verschillende
achtergronden mochten ontvangen. De
Bijbel leert ons dat waar we in eenheid zijn
verzameld; daar is God in ons midden. En dat
is precies wat zoveel bezoekers ervaarden:
God is hier. 

Het sprekersteam dat zich beschikbaar heeft
gesteld was een bijzondere samensmelting
van mensen die al langer in de
Alblasserwaard rondlopen. Ze weten wat er
speelt en kennen de Alblasserwaardse grond.
Dit maakt de connectie tussen de bezoekers
en de sprekers bijzonder interessant. Er
werden niet zomaar preken gegeven maar er
werden woorden gegeven van grote
betekenis en daadkracht. In drie dagen tijd
hielden we een marathon van acht diensten
met hedendaagse thema's waaronder
genezing, bevrijding, heling en herstel. 

Wonderen en tekenen
Tijdens de diensten is er steeds de oproep  en
aanmoediging geweest om Jezus op de
eerste plaats te zetten in het leven. Het gaat
om Hem en niemand anders. In die weg
worden velen belet om tot De Vader te
komen. Soms omdat ze Jezus Christus niet
hebben aangenomen als verlosser of dat men  
gekweld wordt door ziekte en gebrek. Velen
worden vastgehouden, omdat satan erop uit
is om mensen weg te houden van het
evangelie. Meerdere mensen getuigden dat
ze voor het eerst Jezus hebben geaccepteerd
als redder. Ze konden dit niet  

Revival in de
Alblasserwaard
In november 2022 organiseerden we voor het eerst het Revival Event. Ruim 1000
verschillende mensen bezochten dit bijzonder bewogen weekend in Sliedrecht. 

De bronnen van opwekking werden geopend
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eerder omdat ze dachten dat ze niet waren
'uitverkoren'. Sommigen vertelden huilend
dat ze dachten dat Jezus hen niet kon
genezen, omdat ze geleerd was dat ze zelf in
de weg stonden voor hun eigen genezing. 

Meerdere mensen werden bijzonder hersteld
na gebed voor depressie en traumatische
gebeurtenissen in hun leven, zoals poging tot
zelfdoding en abortus. Nergens was er
oordeel, maar alleen maar de liefde van
Christus die alle mensen wil helpen om tot
de Vader te komen. 

Daarnaast hebben we vele getuigenissen
gehoord over genezing. We hebben er enkele
uitgeschreven op onze website, ter
bemoediging. 
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Wanneer je aan de bezoekers zult vragen welk
moment hen het meeste is bijgebleven, dan
zullen velen het moment op zaterdagavond
noemen. Tijdens het zingen van het
aanbiddingslied 'U bent mijn schuilplaats
Heer' gebeurde er iets bovennatuurlijks
bijzonder. Het was geen beleving maar een
diepe openbaring van Jezus Christus die
vanuit de Troonzaal een glimp liet schijnen
van Zijn heerlijkheid. Op dat moment werden
velen geconfronteerd met de genade van
Jezus Christus zonder dat ze er ook maar iets
aan konden doen. 

Iemand getuigde later; 'Ik heb 30 jaar lang niet
gehuild, maar nu kwam het los' en een ander
vertelde; 'Al jaren had ik last van hielspoor,
maar mijn voet begon als vanzelf mee te
bonken op het ritme van de muziek en mijn
hielspoor gleed weg uit mijn lichaam.' Er was
niets gemaakt of voorbereid,  maar 'het' kwam
dwars door de muziek heen de zaal binnen.
Het leek wel of het geluid recht uit de hemel
kwam. Hier zette Jezus Christus zijn voeten
neer om iets in beweging te zetten.

Jezus opende heel even de troonzaal

U bent mijn schuilplaats Heer

U bent mijn schuilplaats Heer,
U vult ons hart steeds weer, 
met een verlossingslied.
Telkens als ik angstig ben, steun ik op U.
Ik vertrouw op U, 
Als ik zwak ben, ben ik sterk 
in de kracht van mijn Heer.

Tijdens deze conferentie is er bij ons een besef  
gekomen dat God de bronnen heeft geopend
van opwekking. We geloven dat de vele
beloften en profetieën voor een opwekking in
de Alblasserwaard een grote stap dichterbij
zijn gekomen. Niet omdat wij een conferentie
hielden, maar omdat het Gods plan is waarvan
wij alleen maar verwonderlijk getuige waren.

Als we dit meemaken mogen we beseffen dat
we een bijzondere tijd tegemoet gaan, waar
we soms inkijkjes krijgen van de heerlijkheid
van de toekomende eeuw!



Getuigenissen
 Enkele wonderbaarlijke verhalen van

mensen die de conferentie bezochten
W O N D E R E N
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Nathalie :
Eigenlijk kwam het diepe besef bij mij pas na
de conferentie. Ik heb God de laatste jaren als
Vader mogen leren kennen. Door het
ontbreken van een kerkelijke achtergrond had
ik niet eerder kennis gemaakt met onze Heer,
de Koning, Zijn Heiligheid en Majesteit .
Ik ben er geweest, maar kan er nog niet echt
de woorden aan geven, maar inderdaad wat
een heiligheid, macht en eerbied. Leg alles
maar af, laat alles maar achter je, je hebt het
gewoon niet nodig. En dat voorbeeld gaven
alle sprekers dit weekend; niet kijken naar de
ander, naar de verschillen, maar elkaar eren,
elkaar zegenen!
Voor ons persoonlijk was het een tijd van
herstel na een zeer droge periode.  Maar de
bronnen zijn aangeboord, het woord van een
van de sprekers (Gerard de Groot) over
vergeving was zo duidelijk; het heeft voor ons
de grond doen schudden 

Er is veel gebeurd. In ons huwelijk is al veel
hersteld. Maar zeker bij mij zitten er stenen in
de weg die Gods stroom nog tegenhouden en
het werd geopenbaard dat een diepere
vergeving nodig is. Bij mijn man gingen de
bronnen ook letterlijk weer open. Hij kon na
vijf jaar weer huilen en bewogenheid voelen
voor zichzelf en anderen. 
En dan als kers op de taart: Ik tob al jaren met
hielspoor. God's genezing is zichtbaar aan het
worden in processen bij mij in combinatie met
geestelijke stappen die ik mag zetten. Voor de
hielspoor heb ik behandeling gehad en ik
stond bijna op het punt om weer te beginnen
met medische behandeling omdat het nog
steeds niet over was. 

Linda Romeijn (34):
Ik had heel mijn leven al last van onzekerheid
en faalangst. Dit is al heel vroeg ontwikkeld. Ik
denk al vanaf de basisschool. Ik voelde me
altijd heel dom. Ik kon op de basisschool altijd
maar net mee komen. Ik had vaak lage cijfers
en was niet ergens écht goed in. Ik had daar
ook niet veel vriendinnen en hoorde er in mijn
beleving niet bij. Op de middelbare school
wilde ik dit gevoel niet weer mee maken, dus
ging ik extreem mijn best doen. Ik haalde daar
goede cijfers en wilde niet falen. Daarnaast
legde ik de lat iedere keer iets hoger. Ik wilde
vooral niet lastig zijn voor mijn ouders, dus ik
dacht; als ik goed mijn best doe dan hoeven ze
zich over mij geen zorgen te maken. Ik ging
mezelf in de jaren daarna steeds onzekerder
en onzichtbaarder voelen. Ik probeerde met
man en macht om dit niet te laten merken
aan anderen. Inmiddels had ik na het behalen
van mijn verzorgende diploma ook mijn
verpleegkundige diploma behaald en was ik
werkzaam in het ziekenhuis op een interne
afdeling. Ook daar deed ik mijn best om dit zo
goed mogelijk te doen. De gedachte van; 'ik
heb hulp nodig' verdrong ik. Ik hoor mensen te
helpen en dan kan ik niet zelf om hulp gaan
vragen. Zo ging dit nog een  aantal jaar door.

Op het moment dat Werner Strydom (een van
de sprekers die ook instrumenten bespeelt)
achter de drums ging zitten, wilde ik alleen
maar mee stampen met het ritme van de
drums en de pijn verdween naarmate ik
meeging op het ritme. Het ging nog dieper
dan alleen lichamelijke genezing: Ben je
bereid om over Mij te vertellen , te getuigen en
om Mij uit te delen?
Dit weekend heb ik een kracht, liefde en
werking van de Heilige Geest ervaren die ik
nog niet eerder heb gezien. Ik kan alleen nog
maar Amen zeggen!

'Ik werd genezen van hielspoor
op het ritme van de drums.'



KRACHTIG   |   MAGAZINE   |   7

De laatste jaren kwam het verlangen om
hiervan los te komen, maar waar begin ik? Ik
durfde eigenlijk geen hulp te vragen.
Uiteindelijk heb ik dit verhaal verteld tijdens
een cursus van de kerk. Toen is er voor me
gebeden. Hierna is er een helingsproces
gestart. Eerst probeerde ik het nog zelf met
lectuur en andere hulpmiddelen. Dit werkte
natuurlijk niet. Ik zakte steeds weer terug in
mijn oude patronen. Iedere keer als ik voor
me liet bidden of hierover met God bezig
was, kwam er steeds een stukje heling. Maar
altijd voelde ik nog de blokkades zitten. Ik
wist eigenlijk helemaal niet wie ik nu zelf
was. Ik had niet geleerd hoe ik mijn eigen
keuzes moest maken. Ik hield altijd rekening
met die ander.
In november 2021 kreeg ik Covid. Ik ben er
heel ziek van geweest, zo ziek dat ik een
lange tijd niet kon werken. Long Covid
noemde de artsen het. Ik kon moeilijk de
trap op lopen, had weinig lucht, daarnaast
voelde ik me heel erg moe en uitgeput. Mijn
lichaam kon het licht en geluid niet meer
verdragen. Het was echt een rare en angstige
gewaarwording. Ik vergat dingen en kon me
moeilijk concentreren. Ook heb ik een tijdje
minder zicht gehad. 
Ik heb wel eens in die periode gedacht; 'als
dit mijn leven is, dan hoeft het niet meer.' 
Het voelde soms echt als een donker diep
gat. Mijn lichaam liet me in de steek. Doordat
ik veel alleen thuis was, ging ik ook malen
wat het ook niet bevorderde. God voelde in
die periode heel ver weg. In die periode vond
ik het heel moeilijk om bijbel te lezen of met
het geloof bezig te zijn. Ik heb ook veel
wakker gelegen en de nachten duurde dan
ook erg lang. Na vijf maanden thuis geweest 

te zijn mocht ik heel langzaam op het werk
weer gaan opbouwen. Eerst 2x 2 uur in de
week en met iedere 3 weken kwam er een
uurtje bij. Dit ging heel langzaam, maar dat
was wel wat mijn lichaam nodig had. Rustig
aan opbouwen. Dit ziekte proces botste
echt met hoe ik ben. Ik ben niet iemand die
zich ziek meld. Het voelde alsof ik mijn
collega’s in de steek liet. Het falen stak de
kop weer op. Ook dit was tijdens het ziek
zijn een heel proces. Uiteindelijk vond ik
hierover rust. Naast fysiotherapie en
ergotherapie, kreeg ik coaching gesprekken
bij een psycholoog die me bewust maakte
van mijn gedachten patronen. Hoe mijn
waarheid niet altijd de waarheid is. Hoe
negatief ik over dingen dacht en hoe ik dit
kan leren  ombuigen. Ik ben blij met die
hulp. Het helpt me steeds meer om van al
die angsten af te komen. Ondanks dat, weet
ik dat dit niet heel-makend is. Het is een
hulpmiddel, maar uiteindelijk kan God me
helemaal verlossen van mijn angsten en van
mijn verkeerde denkbeeld!
 

Tijdens het revival weekend ‘Eerst Jezus’
heb ik God’s aanwezigheid ervaren. Er hing
zo’n fijne atmosfeer. Het voelde alsof ik aan
de voeten van Jezus zat. Ik heb zo’n honger
naar het horen van God’s waarheid voor
mijn leven. Het was net of de engelen mee
zongen tijdens de aanbidding. Dit weekend
is er voor mij gebeden en er is een diepere
laag heling gekomen. Ik ben nu bevrijd van
veel angsten. Daarnaast was ik nog erg moe
van Long Covid en ik merk de afgelopen
weken dat dit ook helemaal over is. Ik voel
me energieker en meer mezelf. Ik heb weer
zin in het leven. God is goed! Ik geloof echt
dat Hij mij wil gebruiken om Zijn waarheid
bekend te maken op de plekken waar ik
kom. Ik ben zo benieuwd naar wat God gaat
doen. 

Tot slot: toen de oproep van Werner kwam
om jezelf uit te drukken naar God ben ik
voor in de zaal gaan dansen. Het was voor
mij een hele spannende stap. Maar ik ben
blij dat ik die stappen zette, het voelde
bevrijdend. 

'Ik werd bevrijd van angsten en
afwijzing en genezen van Long Covid'

Op de website www.eerstjezus.nl kunt u
nog meer getuigenissen lezen.
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Hans Maat
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van: Return of Hope



Peter Borsje
Peter is frontman van de coverband Maffia Church. Twee keer traden ze op tijdens de PUB
Nights van Crown Events. We vragen hem alles wat we willen weten... En zoals een goed
rocker betaamt: hij heeft een boodschap en een missie!

Je speelt met Maffia Church in een bijzondere
formatie. Hoe is die ontstaan?
We zaten met wat vrienden te spelen in een
kroeg, er werd een filmpje gemaakt en dit
belandde op Facebook. We noemden onszelf
Maffia Church. Samen met Cajonist Maurice
Visser is dit concept bedacht en we zochten
naar een manier om dit onder de aandacht te
brengen... en toen belden jullie! Daarna ging
het ineens heel hard. Na ons optreden voor
Crown Events liep onze agenda vol. We
hebben inmiddels zelfs een theatershow.

Jullie spelen met Maffia Church niet het
standaard christelijk repertoire, maar veel
meer gospels en seculiere rock. Vanwaar deze
combinatie?
De helft van de band gelooft in God en een
deel van de band is daar nog niet over uit.
Maar ik heb echt een missie in mijn leven om
Christus bekend te maken in mijn
leefomgeving. Zelf kom ik uit een behoorlijk
stereotype 'rock'n roll' milieu waar seks,
drank en drugs een belangrijk deel van mijn
tijdsbesteding was. Ondanks dat ik dat leven
heb losgelaten, houd ik nog enorm veel van
mijn vrienden en kennissen in dit wereldje.
Ik ben ook niet het type wat Christus zo
nodig tussen iemands oren moet duwen. Ik
maak ze liever nieuwsgierig naar ons leven,
want zeg nou zelf: Een leven met God is echt
geweldig! Ik zou niet anders willen. Maar ik
wil ook niet in een veilige christelijke bubbel
mijn leventje leven. Dat ben ik gewoon niet.
Ik wil wel een brug slaan tussen christelijk
geloof en de wereld. En de wereld waaruit ik
kom, is niet te verleiden met een verhaal
over hemel en hel. God communiceert door
de muziek, meer dan we beseffen.

Hoe heb je God leren kennen?
Het was in 1999, ik leefde al enkele jaren met
hevige rugklachten. Ik was gewoon kreupel.
Er was in Groot-Ammers een genezingsdienst
en ik werd meegesleurd 

door mijn vrouw. Eigenlijk moest ik er niet
zoveel van hebben, maar onder  wat druk
ben ik toch maar meegegaan. Er bad toen
iemand voor mijn rug en ik voelde een
bijzondere warmte door mijn rug vloeien. Na
deze avond was ik compleet genezen en heb
ik nooit meer pijn gehad. Het maakte ook dat
ik een God ontmoette die ineens heel reëel
geworden was. Mijn Godsbeeld veranderde
heel sterk. Ik ging nadenken over het leven
wat ik leidde en besefte dat het roer om
moest. Ik zat behoorlijk vast in verslavingen
en hiervan ben ik in die periode bevrijd door
Jezus. Hoewel het verleden me soms wel kan
achtervolgen, is het enorme schuldgevoel
wat ik had weg. Jezus heeft mijn schuld
betaald en ik ben vrij!

Wat is je boodschap in je muziek?
Weet je: Gods Geest is niet beperkt. We
moeten leren dat we steeds meer inzicht
krijgen, en we moeten er actief mee aan de
slag om onze relatie met God beter te
begrijpen. We mogen ontdekken dat we
steeds vooruit mogen gaan. Ik zie God in de
natuur, in literatuur en zeker ook in de
muziek. En misschien een beetje vreemd in
de huidige christelijke muziekwereld, maar
ik zie God net zo goed en misschien nog wel
meer in de seculiere muziek en de gospels uit
de jaren 70 en 80. Je hoort vaak het
argument dat de duivel muziek gebruikt om
ons te misleiden, maar dat geloof ik niet. Ik
denk dat hij wel teksten gebruikt die niet
goed zijn, maar de muziek zelf heeft hij
gewoon gejat van God, hij kan het niet
creëren, dat heeft God al gedaan. We hebben
8 muzieknoten (do-re-mi-fa-sol-la-si-do) en
alles wat daartussen zit, heeft God gemaakt,
niet de duivel. Dus wil ik dat ook graag
inzetten om mensen positief te beïnvloeden.
Mijn vrouw Greet zegt altijd: Mensen moeten
tevoorschijn 'gemind' worden, je wordt door
God bemind! En dat is wat de Heilige Geest
doet, en daar kan onze muziek bij helpen.
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'Ik geloof in een
kerk die on-fire is'...



Wat brengt een Zuid
Afrikaanse evangelist

naar Nederland?
Lees het inspirerende verhaal

van Werner Strydom

I N S P I R A T I E
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Werner Strydom is opgegroeid en geboren in
Zuid Afrika. Als zoon van een pastor was
Werner al op jonge leeftijd getuige van
tekenen en wonderen. Helaas raakte hij op
jonge leeftijd verstrikt in criminaliteit en
overkwam hem behoorlijk wat ellende. Na
een nachtelijk avontuur waar hij door
Goddelijk ingrijpen werd gered van een
roofmoord sloeg zijn leven een totaal andere
richting in. We vragen hem en zijn vrouw
Shantel hoe hij toch in Nederland verzeild
raakte.

Wat was je eerste indruk over Nederland
zodra je aankwam?
Toen ik hier aankwam voelde ik duidelijk dat
God me liet zien dat Hij nog niet klaar is met
dit land. Ik zag de harten van de mensen die ik
ontmoette, ze zijn oprecht, doelgericht en
hebben eerbare principes hoog in het vaandel.
Toen ik begon met bedienen zag ik dat
mensen hongerig zijn naar meer van God. Ze
zijn wanhopig op zoek naar echtheid, moe van
verdrukking en klaar voor opwekking. 
Aanvankelijk zag ik mensen vastzitten in
religie, handelend als een “pinguïn”, slechts
gedeeltelijk effectief voor het Koninkrijk, maar
al snel zagen zij de barrières van religie
gebroken worden en nu rennen mensen
achter Jezus aan! 

Hoe kijk jij naar het geestelijke klimaat in
Nederland? 
Ik merkte veel hopeloosheid en depressie
onder jongeren. De vijand gebruikt alles om
hen te weerhouden van het vervullen van hun
en om iets van hun leven te maken. Wij
ervaren dit als een wereldwijd mentaal klimaat
probleem en sociale media en “jezelf
liefhebben” spelen en gigantische grote rol
hierin. 

Waarom kwam je naar Nederland?
Ik geloof dat ik van God een roeping kreeg om
naar Nederland te komen. Het was een deur
die alleen God had kunnen openen. Op een
nacht ontving ik een droom over Nederland en
binnen twee weken had ik een uitnodiging
ontvangen om daar op bezoek te komen en
om te bedienen. Tijdens mijn eerste trip wist ik
dat God me geroepen had voor een specifieke
opdracht en Hij is nog niet klaar! 

“Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of
vrijen, man of vrouw, u bent allen een
in Christus.” Galaten 3:28

Als gelovigen is het onze verantwoordelijkheid
om het licht van Jezus te laten schijnen in de
duistere plekken van de wereld. Wij zijn
geroepen om niet alleen in Christus te geloven,
maar om discipel te zijn en het goede nieuws
te delen met anderen. We hebben
verschillende manieren waarin we streven om
de handen en voeten van Jezus te zijn.
Gedurende plaatselijke bijeenkomsten gaan
we naar onderontwikkelde gemeenschappen
om het goede nieuws van Jezus te brengen.
We hebben wonderbaarlijke genezing gezien,
radicale bevrijding en duizenden mensen
ervoeren de krachtige aanwezigheid van God
de Vader. We streven er ook naar de
gemeenschap geestelijk en lichamelijk te
voeden met onze schema’s en tillen de
gemeenschap naar een hogere standaard door
het bouwen van betekenisvolle relaties en het
tonen van een deel van Vaders hart door het
overbruggen van de rassenscheiding.

Hoe zie jij de toekomst van Nederland en de
relatie met God?
Ik geloof dat deze natie wordt geschud en
geroerd. Nadat ik wat langer in de bediening
werkte, ging ik dieper in op relaties en zien wat
er in de harten van mensen leeft. Ik zie een
niet te ontkennen honger naar een oprechte
beweging van God. Ik zie zovelen het
religieuze gedachtegoed afleggen waarin zij
opgegroeid waren en streven naar een intieme
relatie met God. Ik merk dat God het kaf van
het koren aan het scheiden is, echt wordt
gescheiden van nep. Net als we kunnen lezen
in Lucas 3:17 Hij is de kerk aan het schudden
om echte zonen en dochters tevoorschijn te
brengen. Ik zie een scheidend vuur onderweg
en er zal een duidelijke afstand zijn tussen hen
die hongeren voor meer van Hem vergeleken
met hen die weigeren zich over te geven aan
de Heilige Geest. Kerken die ruimte voor de
Heilige Geest laten om uit te storten, zullen
vollopen en andere kerken die door de
religieuze geest worden gecontroleerd zullen
leeg achterblijven. Er zullen er zijn die
standvastig zijn in het woord, niet beschaamd
voor het evangelie en die geloof hebben dat
tekenen en wonderen in de kerken zullen 
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Wat zou je nog meer willen zeggen?
We willen graag onze dankbaarheid
uitdragen aan hen die ons hier verwelkomd
hebben. We gaan opwekking zien in dit land
en we zijn hier om het met macht in te
nemen samen met jullie! De Bijbel zegt in
Mattheus 11:12 : “Sinds de dagen van Johannes
de Doper tot nu toe breekt het Koninkrijk der
hemelen zich baan met geweld en
geweldenaars grijpen ernaar.” We gaan niet
achterover zitten en kijken hoe het Koninkrijk
lijdt onder geweld, wij zullen het terugnemen
en de overwinning declareren! We houden
van jullie en zijn eeuwig dankbaar voor jullie
partnerschap met de Living Well Movement.

plaatsvinden. Ik zie een generatie gelovigen
die bereid zijn om te gaan met Zijn vuur, het
evangelie brengen zonder compromis en
geloof hebben voor het “ongelooflijke” te zien
gebeuren. Verborgen zonden, ook in het  
leiderschap, zullen worden tentoongesteld. Ik
geloof dat nieuwe wijnzakken gemaakt
worden, een seizoen van voorbereiding
voordat de nieuwe wijn wordt uitgegoten.
Om nieuwe wijnzakken te formeren, moeten
oude manieren afgescheiden worden. Er staat
een grotere mate van vrijheid over Zijn volk te
komen. Velen zullen vrijheid krijgen uit
datgene wat dit land voor generaties
gevangen hield. God roept een pure en
smetteloze bruid die in staat is de glorie te
dragen die eraan staat te komen.

THE LIVING WELL MOVEMENT
Het was duidelijk voor iedereen rondom
hem dat Werner een unieke roeping op
zijn leven had in de bediening. 
Woorden als een “vuur ontbrander”,
“krachtig gezalfd” en “geroepen voor de
massa”, waren over hem uitgesproken en
dat werd talloze keren bevestigd
gedurende zijn leven. Nadat hij verlossing
ontving, diende Werner jarenlang als
worship leider. Langzaamaan begon God
een brandende passie in zijn hart te
plaatsen om het evangelie aan de
verlorenen te brengen. Hij ging
evangeliseren op de straten van Zuid
Afrika. Na verloop van tijd kreeg hij veel
uitnodigingen om te spreken door heel
Afrika. In 2018 lanceerde Werner samen
met zijn vrouw Shantel  de “The Living
Well Movement” en begon met reizen naar
andere landen. De eerste Gospel Crusades
werden gehouden in afgelegen plaatsen
van Afrika, en gedurende deze gospel
campagnes waren zij getuige van talloze
wonderen en vele zielen werden gered. Bij
de Living Well Movement gaat het niet om
een “snel resultaat”, maar juist om het
tevoorschijn brengen van een Koninklijke
levenshouding, Om die reden
implementeerde Werner met zijn team
een nazorg systeem, om nieuw gelovigen
te helpen te veranderen naar discipelen
van Jezus en actieve leden van hun lokale
kerken.

www.livingwellmovement.com
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Genezing is
mogelijk!

Maar wat als ik niet genees?
Doe ik iets verkeerd?

O P I N I E
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Succesverhalen genoeg., maar laten we ook eerlijk zijn wanneer een
wonder uitblijft. Er gaat soms een wereld van verdriet schuil wanneer
het wonder niet gebeurt, Volgens Leo van Wijngaarden een gevolg van
de waarde die men vastknoopt aan het wonder. De focus zou moeten
liggen op de relatie met de Wonderdoener. 

Voor hen die
geloof hebben?



Gebeuren wonderen nog steeds?
De media in de christelijke wereld staan er
soms vol van. Genezingswonderen. Gebeuren
ze dan echt? Ja ze gebeuren echt... Op
sommige plaatsen gebeurt het een enkele
keer, en er zijn plaatsen waar het meer
zichtbaar is. Ons bereikte afgelopen jaren
getuigenissen van tientallen grote en kleine
genezingen. Het gebeurt in evangelische
kerken, in hervormde gemeenten, in
genezings-bedieningen, op straat en gewoon
thuis. Soms gaat het om kleine lichamelijke
ongemakken en de andere keer betreft het
een heftige ziekte zoals kanker. Hoe dit kan?
De ene gelovige zal zeggen; God doet een
onverklaarbaar wonder. Anderen zullen
misschien zeggen; wie geloof genoeg heeft
zal genezen!

Eigen geloof of Jezus kracht?
Om maar met de deur in huis te vallen: Het is
ronduit grof te noemen dat het resultaat van
een genezingsgebed te maken heeft met de
mate waarin je geloof hebt voor genezing.
Het lijkt mij geloof genoeg dat je überhaupt
bidt voor genezing. Jezus zei hier al over in
het Mattheus evangelie: 'Ik verzeker jullie: als
jullie geloof hebben als een mosterdzaadje,
dan zullen jullie tegen de berg zeggen:
Verplaats je van hier naar daar, en dan zal
deze zich verplaatsen'.
Dus als je een hele berg kan verzetten met
het geloof van een minuscuul zaadje, dan zal
dat gebed ook genoeg kracht in zichzelf
hebben om door de kracht van God een
genezing te zien gebeuren.

Daarnaast zit er een groot verschil binnen
christelijke stromingen hoe hier tegenaan
gekeken wordt. De één ziet het als een
normaal onderdeel van het geestelijk leven,
de ander blijft er liever heel voorzichtig mee
omgaan om vooral maar geen pastorale
brokken te maken. Maar toch blijkt dit bij een
rondgang onder de verschillende kerkelijke
stromingen een algemeen aanvaarde
aanname te zijn, en dat is dat God deze
dagen nog steeds wonderen verricht.

Jezus verrichte talloze wonderen en ook Hij
werd geconfronteerd met bepaalde plaatsen
waar hij geen wonderen kon verrichten
omdat er zoveel ongeloof was onder de
mensen. Lees dit goed: Er staat niet dat er 

een te klein geloof was, er staat dat er 'geen'
geloof was. (Marcus 6:5-6). 
Daarnaast is het zo dat we nog heel weinig
kennis hebben als het gaat om
genezingswonderen. Christenen die deze
gave leven en uitdragen moeten goed
beseffen dat iedereen die te maken heeft
met ongemak en ziekte, heel graag zouden
willen genezen. Soms zelfs zo graag dat men
het wonder gaat zoeken zonder de
Heelmeester te vinden, soms met alle
gevolgen van dien. Predikers en bedienaars
zouden er goed aan doen om rekening te
houden met de emotie die hier bij komt
kijken. Ook aandacht geven aan wie niet
geneest is een vorm van heling. We zijn
teveel mensen tegengekomen die hun
geloof in Jezus vaarwel hebben gezegd
omdat Hij ze niet zou willen genezen.

Wie geneest en wie niet?
En dan de grote vraag. Waarom geneest
iemand wel of niet? Ik ga u het antwoord
niet geven, simpel uitgelegd: Er zijn vele
redenen waarom iemand niet geneest. De
belangrijkste hiervan is dat ik het niet weet.
Ik ben wel heel geïnteresseerd in mensen die
me duidelijke redenen kunnen aanwijzen
waarom iemand niet geneest. Ik wil heel
graag van diegene leren die door praktisch
handelen ervaringsdeskundige is. 
Wat ik wel zeker weet is dat genezing geen
McDonalds loket is; 'Bij A bestellen en bij B
afhalen.' Het blijft Jezus die De
Wonderdoener is. Ieder wonder zal verwijzen
naar Jezus. Maar geloof je in het wonder en
niet in de Geneesheer, dan mis je echt het
allermooiste en misschien wel het complete
doel.

Er zijn honderden boeken geschreven over
genezing, ik heb hier nog niet eens de helft
van gelezen. Ik leer ook graag in de praktijk
en ik constateer daar dat er geen methode is,
geen remedie. Maar ik zie het wel gebeuren.
En hoe meer ik mijn handen op iemand leg,
hoe meer ik zie gebeuren. Als je niemand de
handen oplegt, dan zal de kans ook klein zijn
dat je iemand ziet genezen. Maar voor alle
verschillende kampen zou ik toch een lans
willen breken: praat erover met elkaar.
Luister naar elkaar en leer van elkaar. Ga er
zeker niet over redetwisten want we doen er
vooral Jezus verdriet mee. 
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Relatie of wonder nodig?
Wanneer ik mensen zie die bijna of helemaal
van hun geloof vallen als men uiteindelijk
niet geneest. Dan denk ik bij mijzelf: 'Hoe
heeft het zo mis kunnen gaan. Wat is jou
verteld dat je geloof in Jezus zo wordt
vernietigd door een uitblijvend wonder?' Als
het uitblijven van een wonder bepaalt hoe jij
naar God kijkt, dan heb je niet begrepen waar
het God om te doen is. Hij wil namelijk een
relatie met jou, een persoonlijk onderhoud en
genegenheid. Samen met je optrekken en
tijd aan elkaar besteden. Moet je je eens
voorstellen dat je een partner hebt die alleen
bij jou is omdat je een dikke bankrekening
hebt; dan kan er toch geen sprake zijn van
beminnelijke liefde? 

Ook is het gezond om je bewust te zijn van
het feit dat we hier maar kortstondig op de
aarde zijn. Ons lichaam begint halverwege af
te takelen en is niet meer bestemd om langer
onze gastheer van onze ziel te zijn. Dit proces
zal alleen maar versnellen wanneer we ziek
zijn of dat we traumatische dingen
meemaken. Ons lichaam reageert op hoe wij
ons voelen en waar het onderhevig aan is. En
dat is dan vaak ook nog eens een oorzaak
waarom genezing soms uitblijft. Trauma is
een belangrijke oorzaak van kwalen en
ziekte. Wanneer er dan genezing plaatsvindt
van de kwaal wil het nogal eens gebeuren
dat de ziekte of kwaal terugkomt omdat het
hart niet genezen is. Het lichaam ontvangt
nog steeds de pijn en het trauma.

Wees wijs...
Om een evenwichtige kijk en levensstijl te
ontwikkelen is het belangrijk dat je een
gezonde relatie hebt met de Heilige Geest.
Hij zal je persoonlijk onderwijzen over wat jij
moet weten en Hij zal achterwege laten wat
Hij je niet toevertrouwd. Pas wanneer er een
uitzonderlijke genezingsgave rust op je leven
dan zal Hij je ook het inzicht hierover
verbreden. Vele christenen denken het
allemaal te weten door een mening aan te
hangen, maar dit is geen goddelijk
geopenbaarde kennis. De Bijbel is vrij
makkelijk uit verband te trekken waardoor
meerdere leerstellingen tegenover elkaar
staan met dezelfde bijbel in de hand. 

Daarom zouden we iedereen aan willen
moedigen om eens meer naar elkaar te
luisteren. De verschillen in opvattingen zijn
echt niet zo groot als men doet voorkomen.

Geloof, hoop en liefde
En als laatste zou ik iedereen echt op het
hart willen drukken; raak niet ontmoedigd!
En dit gaat over degene die voor de zieke
bidt, en over degene waarvoor gebeden
wordt. Het is goed om hoop te hebben, daar
kwam Jezus ook voor naar de wereld. Weet u
het nog? Het is geloof, hoop en liefde. Blijf in
deze dingen en de Heilige Geest zal je leiden.
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"Vertrouw niet op je eigen
geloof, maar vertrouw op

de Genezer"



Open de troonzaal

Aanbiddingsleider:
Esther de Groot

A A N B I D D I N G
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  Halleluja! Loof de Naam van de HEERE,
loof Hem, dienaren van de HEERE,

Psalm 135

We vragen Esther de Groot,
aanbiddingsleider en lid van het bestuur
van De Donk Ministries naar haar kijk op
aanbidding.

Wie is Esther?
Ik ben inmiddels 39 jaar en getrouwd met
Matthias en samen hebben we 3 mooie
kinderen.

Wat doe je zo al bij De Donk Ministries?
Sinds een aantal jaar ben ik bestuurslid en  
leid ik met plezier de aanbidding bij de
Donk. Ik doe dit samen met een hele mooie
groep gepassioneerde mensen. 

Wat betekent Aanbidding voor jou? 
Ik moest direct denken aan een quote die ik
laatst van iemand hoorde: “Worship is the
only gift we can bring to God that He himself
has not first given unto us ”.We zijn gemaakt
om te aanbidden en niet om aanbeden te
worden. Worship is meer dan liedjes zingen,
het is in gehoorzaamheid leven naar God.
Het begint voor mij dus ook niet op het
podium maar thuis in mijn tijd met God.
Aanbidding leiden zie ik niet als kunstje wat
ik ga vertonen. Het is niet zomaar een aantal
liedjes uitkiezen en dat uitvoeren. Overal zit
een gedachte achter en ik probeer dit echt
op een pure en zuivere manier te doen.
Biddend en luisterend naar wat Gods
plannen zijn voor komende dienst. De ene
keer gaat dat makkelijker dan de andere
keer. Kies je bekend of nieuw, rustig of up-
tempo. Daarnaast ben ik erg bezig met wat
God wil meegeven door de hele dienst
heen?! Dit zijn allemaal punten die
meewerken. Dit is aanbidding bekeken vanaf 

mijn kant, maar ik bekijk het graag ook vanuit
de zaal. Gaan de mensen echt in aanbidding
en gaan ze mee naar de troonzaal van God?

Waarom aanbidden we? 
Het is goed jezelf deze vraag regelmatig te
stellen. Zodat je weet waarom je de dingen
doet die je doet, en niet alleen uit gewoonte
doet. De belangrijkste reden van aanbidding
is “dienstbaarheid aan God” 
De houding is niet; “zegen mij Heer” maar “ik
zegen U”. En alleen al met deze zin in je hoofd
terwijl je aan het aanbidden bent, veranderd
je houding. Bij mij tenminste wel, mijn gevaar
is dat ik heel kritisch kan luisteren, maar met
deze zin in mijn hoofd word ik weer bewust
van wat ik aan het doen ben. Het gaat er niet
om wat ik er van vind. Wat vindt God? Keurt
Hij alles goed? Genoot Hij van mijn lofprijzing? 
En als we met die houding Hem aanbidden
dan geven we toch altijd het beste van
onszelf! En als we met die houding Hem
aanbidden dan geven we toch altijd het beste
van onszelf?! 
Of we nu op een podium staan of in de zaal
dat maakt voor Hem geen verschil. In
Spreuken 11:25 staat: Als wij de Heer zegenen
worden ook wij gezegend. Uiteraard moeten
we de Heer niet dienen met het motief
gezegend te worden maar met de juiste
motivatie zal Hij ons zegenen. Gaaf toch?! 
Dus waar ligt jouw focus tijdens de
aanbidding?! Op die zangeres die net die ene
noot niet zuiver haalt? Of op het lied wat je op
dat moment Hem wilt toezingen! 

Laten we met elkaar het beste geven en Hem
aanbidden. En dan maakt het dus niet uit op
welke plek
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Aanbidding is een term die soms onbegrepen is. Aanbidding kent vele vormen en
uitvoeringen en is niet zelden nog al eens onderwerp van discussie. In de 18e eeuw vocht
men  nog in  soms felle bewoordingen of men nu de oude berijming of de nieuwe moest
gebruiken. En hede ten dage hoort men menig traditioneel kerkgezinde nogal eens
mopperen op de herhaling van de refreinen of de verengelsing van de liturgie. Maar van
belang is dat we voor ogen houden dat we God dienen en eren om Hem te aanbidden.
Kissebissen over de uitvoering leidt tot een verkild hart. 
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BRANDWIJK

EINDHOVEN

PARTTIME JAARSCHOOL

START IN SEPTEMBER
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LIFESCHOOL 
ALBLASSERWAARD

KRACHTIG   |   MAGAZINE   |   21

Freek en Marjan Dommerholt, deelnemers
van de Lifeschool jaar 2021/2022. We
vragen hen hoe het jaar LIFEschool is
gelopen. 

Beiden eind vijftig, 35 jaar getrouwd. Trotse
ouders van een zoon van 33 en een dochter
van 29 en inmiddels ook van een
schoonzoon van 35 en supertrotse opa en
oma van een kleindochter Charlotte. Ze
wonen al sinds de jaren 70 in de directe
omgeving van Eindhoven. 
Eindhoven? Hoe komen Eindhovenaren nou
bij de Lifeschool terecht? Korte vraag met
een wat langer antwoord. Al sinds 2008 zijn
we aan het zoeken naar een verdieping van
ons geloofsleven. Niet dat we geen actief
geloofsleven hadden, maar op de een of de
andere manier hadden we het gevoel dat er
meer moest zijn. We zijn allebei opgegroeid
in een degelijke traditionele kerk en we
ontdekten dat het kerkelijk spectrum breder
was dan alleen de onze. We hebben
daardoor veel conferenties bezocht, waarbij
we steeds meer tot de ontdekking kwamen
dat de plek van de Heilige geest relatief
weinig aandacht had van ons en onze
gemeente. We zijn daar actief en
enthousiast mee aan de gang gegaan, maar
merkten dat we eigenlijk niet goed genoeg
toegerust waren om echt iets in beweging
te brengen. Toen wij in het voorjaar/begin
zomer 2021 de advertentie voor de
Lifeschool op Facebook lazen, waren we er
al snel van overtuigd dat we dit moesten
gaan doen. Dit zou ons kunnen helpen in
het verlangen naar meer. In september 2021
zijn we in Brandwijk op de Lifeschool
begonnen. Terugkijkend is het bijzondere
dat dit jaar precies heeft gebracht waar we 

De Lifeschool is een éénjarige parttime
school en een traject dat van christenen
echte discipelen maakt. Mensen die leven
in de kracht van de Heilige Geest. In deze
jaarschool werken we in 5 modules op
een praktische manier aan jouw vorming,
geloof en bestemming.

naar op zoek waren. Bijbels onderwijs,
inspirerende sprekers, praktische
toepassing, in een veilige omgeving
uitgedaagd worden om zelf te ontdekken en
te gaan doen. Dit leidde tot een verdieping
van onze relatie met Jezus en ontdekking
van nieuwe lagen in die relatie. We zeggen
altijd dat de Lifeschool een laag in ons
geloofsleven heeft geactiveerd, waarvan we
wel wisten dat die er was en waar we naar
verlangden, maar niet wisten hoe dat nou
moest. Daar zijn we inmiddels wel achter.
We hebben onze bestemming mogen
ontdekken en de kracht van de Heilige geest
beter leren kennen. Ook hebben we nu de
vrijmoedigheid om in die kracht en in de
autoriteit van Jezus Christus te gaan staan
en het Koninkrijk van God, zonder
beperkingen zichtbaar te maken in de
wereld om ons heen. Dankbaar voor alles 

Freek en M
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wat de Lifeschool ons gebracht heeft, zijn
we in juli 2022 na de afsluiting met een
zegen weer naar Eindhoven gegaan. Vol
goede moed om daar met alle ervaringen
van het afgelopen jaar aan de gang te gaan.
Het liep anders (what else 😊). Eind augustus
2022 kwam er een gebedsverzoek voor de
Lifeschool van Leo in onze mailbox. Naar
aanleiding daarvan kregen wij allebei op ons
hart dat we ons beschikbaar moesten
stellen als het nodig mocht zijn. De
volgende dag is er overlegd en de rest is
geschiedenis. Dit jaar zijn we opgenomen in
het team van de Lifeschool. Hier mogen we
het concreet handen en voeten geven aan 

Module 1: 
In deze module bouwen we aan een  
persoonlijke relatie met God, Jezus en de
Heilige Geest. Juist ook over de helper, die
nog niet voor iedere vertrouwd is. We
leren dieper wortelen in Gods genade en
ontdekken hoe de geestelijke wereld ons
leven beïnvloedt.

Module 2:
God heeft ons aan elkaar gegeven. Ook
als het gaat om geloof en navolging van
Christus. We werken in deze module aan
gezonde relaties met je partner, kinderen
en vrienden. We zullen leren dat het
Lichaam van Christus het sterkst wordt
wanneer je de plaats inneemt, die God
voor jou heeft.

Module 3: 
Het Koninkrijk van God breekt in deze
wereld door waar christenen de principes
van het Koninkrijk gaan leven. Wij helpen
jou in deze module die principes te leren

kennen en te leven vanuit een cultuur van
eer. In deze module ontdek je hoe je een
zegen bent en invloed uitoefent in Gods
Koninkrijk. Ook spreken we over ‘heilig
leven’, want zonder heiliging kunnen wij
niet vruchtbaar zijn voor God.

Module 4:
Jezus manifesteert zich door de Heilige
Geest. En het is de Geest die in ons woont
en op ons rust, waardoor kracht en gaven
werken door ons leven heen. Het is wel
belangrijk om vanuit een gezonde
identiteit deze gaven te leren kennen. Hoe
passen we deze op een gezonde manier
toe? En hoe gaan we deze inzetten tot het
hogere doel?​

Module 5:
We willen heel duidelijk richting geven en
investeren in de bestemming die God
voor jouw leven heeft. We zullen laten
zien hoe belangrijk geestelijke vaders en
moeders zijn, hoe je mag omgaan met
profetie en apostolisch gezag.

waar God ons toe geroepen heeft. Uitdelen
van wat je hebt mogen ontvangen. God
werkt door ons heen op wonderlijke
manieren. We hebben gekozen om
gehoorzaam en beschikbaar te zijn en God
heeft ons hier gebracht. We zijn verwonderd
en dankbaar. Inmiddels weten we dat er nog
wel meer verrassingen onze weg zullen
kruisen en we zien er reikhalzend naar uit.
Meer van Jezus in ons leven en minder van
onszelf. Tot eer en glorie van Zijn naam en
tot een zegen van de mensen in je
omgeving. En zoals Leo altijd zo mooi de
avonden afsluit: Ga met God, dan ga je altijd
goed. 

De Lifeschool is modulair opgebouwd en de lessen worden verzorgd
door docenten die stuk voor stuk God op een gepassioneerde wijze
dienen. Ze onderwijzen niet vanuit een boekje, maar vertellen hoe
God hen leidt en hoe zij Hem hebben ervaren. Zij delen ook datgene 

www.dedonk.com

wat zij geestelijk ontvangen hebben, en dat maakt onze school zeer waardevol. Het gaat ons
niet alleen om informatie en de cognitieve kennis, maar om transformatie van jou als christen.
Je komt er dus echt anders uit! 



Wat is onze visie? 
Ons verlangen is dat christenen in Hardinxveld-
Giessendam en de Alblasserwaard, in hun nabije 
omgeving, toegang kunnen hebben tot lectuur die 
opbouwt en verbindt. In deze tijd vinden wij het ook van
levensbelang dat de wereld opnieuw kennismaakt met 
volwassen gelovigen, die als vertegenwoordigers van Jezus
Christus Gods liefde aan de mensen kunnen laten zien. Om dit 
te bereiken, willen wij met anderen samen werken; zodat het
evangelie verspreid wordt en mensenlevens radicaal veranderen!

Wij vinden sfeer, gezelligheid en het mooi
inpakken van cadeaus heel belangrijk. 
Wij doen ons uiterste best om je bestelling 
zo snel mogelijk te leveren. Jong en oud komt
graag in de winkel. Ons streven is dat iedereen
zich thuis voelt in Rinnah. Niet alleen om iets te
kopen, maar ook voor een praatje of om elkaar
te ontmoeten.

Eind 1997 ontstond bij een aantal mensen het
idee om een christelijke boekwinkel te beginnen.

In maart 1998 opende Rinnah haar deuren. 
Deze locatie bleek al snel te klein en werd 

er gezocht naar een ander onderkomen. 
In 2004 arriveerden we in het nieuwe 

pand aan de Peulenstraat. Hier 
verblijven wij inmiddels alweer heel 

wat jaren en hopen in maart 2023 
ons 25 jarig bestaan te vieren.

Rinnah chr. boeken & cadeaus

Rinnah is een leuke en gezellige winkel.
Naast Bijbels en boeken verkopen we
ook cadeaus en wenskaarten, christelijk
en algemeen. Ook verkopen wij muziek
in diverse stijlen.

Welkom bij

Peulenstraat 245, 3371 AM Hardinxveld-Giessendam
T 0184-67 02 76 | info@boeksjoprinnah.nl 

Openingstijden

Maandag gesloten
Dinsdag 09:00 - 17:30 uur
Woensdag 09:00 - 17:30 uur
Donderdag 09:00 - 17:30 uur
Vrijdag 09:00 - 20:00 uur
Zaterdag 09:00 - 17:00 uur

www.rinnah.nl

‘Kom eens gezelig langs!

Heerlijk rondneuzen en

inspiratie opdoen.’
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